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TİKP Parti Meclisi 


26-29 Mayıs günleri toplandı 


TiKP U-2'lere 
'karşı toplantı 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düzenliyor 


@ |7 Haziranda Kayseri'den başlayarak Düzce, İzmit 


Krdz. Ereğli, Karabük, Zonguldak 


salon toplantıları yapılıyor B 


Millet Meclisinde 
Demirel hakkındaki mobilya dosyası görüşüldü 


" 


ANKARA (ÖZEL) 

TBMM'nin dünkü birleşik toplantana Başbakanlığı sırasında adı mobilya yolsuzluğuna karışan A Genel Başkanı Süleyman Demirel hakkındaki dosya görüşüldü. 

AP'li üyeler Demirel hakkında verilen önergelerle Başbakan Bülent Ecevit hakkında verilen önergelerin birleştirilmesini, Demirel ve Ecevit hakkındaki dosyaların 

Devamı sa,7, sü.5'de 


ve Bursa'da 


Ondan fazla yerde de miting ve yürüyüşler düzenlendi 


TIKP 
Amerikan 


Sarıkemerli işçiler çapaları bıraktı 


Köylüler "üç gün direndik 


160 liraya çıkarttık. Aslında hakkımız 160 lira da değildir. Ama asgari ücreti sö- 


ke söke alacağız" dediler 


Direnişin bütün ovaya yayılması bekleniyor 


900 tarım işçisi asgari ücret 
için direnişi sürdürüyor 


BAŞYAZI 


Demirel ve 
Amerika 


D EMİREL yaptığı son basın toplantılarının birinde, Carter'in “Özel Temsilcisi Christop her'in bir sözü üzerine sorulan soruya şu karşılığı veriyor: "Christopher kim? Sıfatı ne? Kim olursa olsun, herhalde Türkiye dışardan çalı: nan gazelle idare edilen ülke değil. Christopher kendi işine baksın. Kafası neye yetiyorsa. Ne kadar beyni yetiyorsa ona baksın. Türkiye'nin idaresini biz yaparız burada." 

Yıllarca Amerikan Morrison firmasının Türkiye temsilciliğini yapmış bir kişinin bu sözleri söylemesinin büyük anlamı vardır. Adalet Partisi Genel Başkanı her ağzını açtığında Demokrat Parti'nin devamı olduklarını söyler. Bayar ve Menderes'in yönetimindeki Demokrat Parti hükümeti dünyada Amerika'ya en ba- 

(Devami sa.7, sü.Y'da) 


Aydınlık 


© Sarıkemerli tarım işçilerinin 


dışardan gelen işçiler de destekliyor 


© Jandarma köyün kahvelerinde arama yaptı 


SÖKE (ÖZEL) 

Söke'nin (o Sarıkemer kasabasında 500'ü aşkın pamuk işçisi 120 lira olan yevmiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması için direnişe geçtiler. 
Üç gündür tarlalara gitmeyen işçiler yakın tarlalarda çalışan işçilerin de desteğini aldılar ve yevmiyelerini 150 
liraya çıkardılar. Ege' 
ve çeşitli yerlerden gelen yatılı işçiler ise 'ne ücret, 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


bus 


oluştu. 

Dün sabah yapılan toplantıya bir ara Başbakan Bülent Ecevit'in de katıldığı, bu toplantıda İşgüzar' ın bir ara istifayı kabul ettiği, antak daha sonra istifasını gensoru 


direnişini Avşarlı işçilerle, Söke” ye 


İşgüzarın aba istifası 


ANKARA (ÖZEL) 

Bağımsız bakanlar arasında Hilmi İşgüzar gensorusu ile ilgili olarak dün sabah ve akşam yapılan iki ayrı toplantıdan sonra genel 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 
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(Devamı 82.7, sü.5'de) 


Bazı bağınisızlar ve 
Sükan güven oylamasına katılma konusunda 
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Sağlık Okulu öğrencileri birleşmenin güçlenmek aemek olduğunu anlamışlar. Şimdi tek bir yumruk gibiler. 


Cerrahpaşa Hemşirelik 


Okulu öğrencileri: 


“ Haklarımızı alacağız” 


© Muhabirimizin görev yapması okul idaresi tarafından engellendi 


E 


4. sayfada 


> 


PERŞEMBE 


HAZİRAN 1979 
500 KURUŞ 


fumhurtaskan 
Demirele Seri hir 


tarafsızlığı hakkında 


tereddüte 


takdiri kendilerine 
DİN A aittir” dedi 
ANKARA(ÖZEL) 
Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk bir mesaj yayınlayarak AP Başkanlık divanının önceki gün yayınlanan bildirisine sert bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca TBMM Başkanlığına bir mektup gönderdi. 


(Devamı sa,7, 


Maden-iş 


sü.l'de) 


Seydişehir'de miting 


yapıyor 
Türk Metal 
Başkanı Özbek; 
"Seydişehir 


Maraş” a dönebilir” 


SEYDİŞEHİR 
Madan-İş Sendikası tarafından bugün Seydişehir'de düzenlenen mitingle ilgili olarak bir açıklama yapar Türk 
Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek mitingde bazı olayların çıkabileceğini, Seydişehir'in kanlı olayların yaşandığı Sivas ve Kahramanragraş'a dönebileceğin? ` söyledi. Özbek açıklamasında, mitinge izin veren mahalli yöneticileri de suçladı. 
Hatırlanacağı gibi MHP'lilerin yönetimindeki Türk Metal Sendika- 


Devamı sa.7, sü.6'da), 


AP” li Dağdaş, 
"K.Maraş sanıklarına 


sahip çıkalım” dedi 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Ortak Grubunda konuşan Kars Milletvekili Bahri Dağdaş K. Maraş olaylarının komünist ajitasyonu sonucu olduğunu iddia etti. Son gelişmeler konusundaki genel görüşmede söz alan Dağdaş şunları söyledi. 
"K. Maraş hadisesi kamu görevlileri tarafından komünist üs haline getirilmesinden başlamıştı. Şimdi ise birçok va-Devamı sa.7, sü.4'de) 


düşmüşse, gereğinin 


iddiasının 
Mecliste 


oylanmasını 


istedi 


U-2 uçaklarına ve JeNurettin Yılmaz çekimser M £cevit:” Görev Rusya” ya oy kullanacağını açıkladı oylaması teslimiyete hayır” | ANKARA (ÖZEL) hukuken ve r s | So a Güvenlik Bakanı Hil- fiil sloganı ile bir mi r m verilen n en mücadele | personan Medisinde DA anıyor: olanaksızdır” kampanyası | öneki gin Milat nerde ye Sivasi Gerilerimiz'b d kataki yürütecek Pian, Opar le, b iyasi partilerimiz bazen dozunu kaçırdıkları , FOT 
| il e leri uias ed: şikayetlerde bulunuyorlar. ® Korutürk” e cevap MARE MESİ LA KRAM 
( Yazısı 5. sayfada ) ./ veren AP, “Cumhurbaşkanı vicdanında 8. sayfamızda 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Ecevit: 
Sorun iki toplum 


arasında çözülebilir 


ANKARA (ÖZEL) 


Kabrıs'ta 15 Haziranda başlayacak toplum- 


Korutürk, AP'nin 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Müezzinoğlu: 
Türkiye, IMF ile 

ana konularda anlaştı 


HADİ ULUENGİN 

PARİS'TEN BİLDİRİYOR 

Dün Pariste bir açıklama yapan Maliye 

Bakanı Müezzinoğlu IMF ile uzun süren görüşmeler sonunda ana konularda anlaşmaya vardıklarını söyledi. 


( Beşinci sayfamızda ) 


MHP'li avukatlar gazetemize saldırdı 


TÜRKİYE'NİN Gözü ADANA'DA 


MAHKEMENİN VE KAMUOYUNUN HUZURUNDAKI TARİHİ DAVAYI GöZ- 


LERDEN SAKLAMAK İSTİYORLAR, 


MHP sanık sandalyesinden 


kurtulmaya çalışıyor 


© MHP'li avukatlar Çiçek Sineması olayının bu davadan ayrılmasını istediler. Mahkeme bu talebi reddetti 


© Hasan Balcı kimlik tesbitinde de bulunmadı 


Yazısı 7. sayfada 


açıkça EN 


Alevi-Sünni çatışması mı? 
Yazısı 5. sayfada 


= 
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# Aydınlık ; 
X . meclisi 
Niğde Ulukışla 
Hüsniye Köyünden 


Bir Devrimci Soruyor: 


Doğu Perinçek'e neden Saldırılıyor? 


Niğde Ulukışla Hüsniye köyünden bir devrimci soruyor: 

Doğu Perinçek'e neden saldırılıyor? 

Size birkaç soru soracağım, Aydınlık Meclisi'nde yayınlanmasını rica ederim. 

TİKP Başkanı Doğu Perinçek'e CİA ajanı diyorlar, bunun hakkında bilginizi rica ederim. 

, Dev-Genç'in Türkiye'deki Marksist-Leninist cizgide ` hareket edip etmediği konusunda çelişkiye düşüyorum, gereken cevabın verilmesini rica ederim. 

Dev-Genç'e de sahte sol diyor. 
musunuz? 

TKP-MHP devlet kadrolarını işgal ediyorlar. Bunlar birbiriyle işbirliği yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa niçin yapıyorlar? 

, Ben bir DewGenç'li olarak size birtakım sorular sordum. Sanırım yayınlarsınız. 

i Dev-Genç, Sovyetler'e revizyonist diyor. Revizyonistse tehlikesi- nin ne olduğuna açıklık getirmiyor. 
Bunun cevabını bekliyorum. 

Mücadelede bir çatı altında başarılar dilerim. Zafer bizimdir. 


**>* 


, Sorularınıza sıra ile cevap verelim. 

Meyvesi olan ağaç taşlanır. Doğu Perinçek Türkiye işçi sınıfının siyasi partisi, öncü müfrezesi olan TİKP'nin başkanıdır. Ülkemiz emekçilerinin çıkarlarını her zaman kararlılıkla savunan TİKP'nin önderidir. Emekçilerin mücadelesi- nin en önündedir. Hakim sınıflarn çeşitli kesimleri kendi sınıfsal çıkarlarının: doğal sonucu olarak emekçilerin önderlerine saldırırlar. 
Geçmişte de M.Suphi'ye "'Bolşevik ajanı"' dediler, Aynı şekilde ülkemiz emekçilerinin çıkarlarını bir ömür boyu savunan ve Türkiye proletaryasına otuz yıla yakın bir süre önderlik eden Şefik Hüsnü'ye saldırdılar. Ona da "Stalin'in ajanı" dediler. O yıllarda anti-komünist önyargılar halk kitleleri içinde bir ölçüde etkili bulunduğu için halkın önderleri böyle karalanmaya çalışılırdı. Onları emekçi halkın gözünde yıpratmaya çalışırlardı. 


i gaap kainis ajan" karalaması iflas-etti. Şimdi, he D, em- i ARA Do- 


peryalizmine karşı” 

ğu Perinçek'e "CİA ajanı" diye saldırıyorlar. Değişen sadece suçlamanın biçimidir. 


Marksizm işçi sınıfının bilimsel ideolojisidir ve emekçilerin mücadelesinde onlara ışık tutar. Onlara malolduğunda büyük bir güç haline gelir. İşçi sınıfının emekçilerin sınıf birliğini, örgütlenmesini, doğru bir şekilde mücadele etmesini ve sınıfsız bir toplum kurmasını bu ideolojinin benimsenmesi mümkün kılar. 
Burjuvazi yüz otuz yıldır bu ideolojiye karşı savaş açmıştır. Ona yönelik saldırıları her zaman yenilgiye uğramıştır. Çünkü Marksizm gerçeğe dayanır ve bilimseldir. Her geçen gün daha fazla emekçi tarafından bunun için benimsenmektedir. Buna karşılık her türden gerici Marksizmi yıpratmanın bir yolu olarak, onu en kararlı olarak savunan kimseleri hedef almakta ve karalamaktadır. Böylece kişilerin şahsında bilimsel ideolojiyi sözümona mahkum edeceğini sanmaktadır. 


Doğu Perinçek'e de Marksizmi en kararlı savunduğu için saldırmaktadırlar. 


Burjuvazi, Marksizmin yayılması karşısında kendi ideolojisini Marksist laflar ardına gizleyerek ileri sürmeye kalkar. Buna revizyonist ideoloji diyoruz. Onların Marksizmi burjuvaziye göre değiştirme çabalarına karşı Marksist önderler her dönem mücadele etmiş ve onun özünü korumuşlardır. Buna karşılık Marksizmi değiştirmeye çalışanlar, her dönem Marksizmi kendilerine karşı savunarak "sosyalist" maskelerini düşürenlere karşı amansız bir sınıf kini duyarlar ve onları karalamaya kalkarlar. 


Doğu Perinçek de ülkemizde Marksizmi on yıldır revizyonistlerin iğdiş etme çabalarına karşı savunmaktadır. Bunun ifadesi olan bir dizi kitap ve broşür yazmıştır. Bu kadar uzlaşmaz mücadele veren birine sahte Marksistlerin saldırması doğal değil mi? 


Dünyada ezilen ülkeler var, ezen ülkeler var. Ezilen ülkeleri köleleştirr:ek isteyenlere karşı her dönem Marksistler en önde savaştılar. 
Halkın önüne düştüler ve emperyalizme karşı halkı mücadeleye seferber etmek için yılmadan çalıştilar. Bu yüzden kendi emelleri için emperyalistler, proletarya partilerini ve om'arn önderlerini karalamaya çalışisinr. Her biri hakim olmaya çalıştığı ülkenin devrimci önderlerini, rakiplerinin ajanlığı ile suçlamıştır. 


Doğu Perinçek'i de bu yüzden suçlamaktadırlar. 


Halk düşmanları yüzyıllardır yürüttükleri faaliyetleriyle halkın önderlerini silahlı, bombalı, sopalı saldırılarla halkın gözünden düşüremeyeveklerini anlamışlardır. Onun için'artık gerçekten de çok daha etkili olan bir yolu, karalama,dedikodu yayma yolunu seçmişlerdir. Doğu Perinçek'e de bu yolla saldırıyorlar 


Bugün bu karalama kampanyası Moskova'dan yönlendirilmektedir. 
Çünkü bugün ülkemizde Yeni Çarların ülkemize hakim clma çabalarna karşı gerçekten uyanık bulunan ve onların bu yöndeki yıkıcı çabalarına _ amansızca karşı duran tek kararlı güç proletaryadır. 
Doğu Perinçek de Rusya'nın iğrenç emellerinin karşısında duranların başında bulunuyor. Bugün Rusya' nın karşısında kararlı bir direnme siyaseti izleyenler Demireller, Ecevitler, Erbakanlar değildir. TİKP' dir. Rusya'nın en büyük düşmanı ülkemizdeki proleter devrimcilerdir. 
Bu bakımdan Doğu Perinçek'e karşı böylesine saldırmaları da kaçınılmazdır. 


1960'ların sonlarında ve 1970 
başında Rusya henüz bugünkü gibi dünyada ve ülkemizde saldırgan faaliyetlerini artırmamışken, ülkemizdeki revizyonistler ABD emperyalizmine karşı mücadeleyi baltalama- ya çalışırlardı. ABD emperyalizmine karşı (o yürüyen yurtsever gençliğin önüne barikatlar bile kurmaya kalkmışlardı. Gerekçeleri de şuydu: "Mücadele edersek faşizm gelir". O yıllarda Doğu Perinçek başta olmak üzere proleter devrimciler ABD emperyalizmine karşı kararlı mücadeleyi savundular. Esasen Doğu Perinçek ABD emperyalizmine karşı mücadele içinde proleter devrimcilerin önüne geçti. 
Amerikancı 12 Mart diktatörlüğüne karşı sıkıyönetim mahkemelerinde ve poliste en kararlı mücadeleyi Doğu Perinçek önderliğinde proleter devrimciler verdiler. 


Doğu Perinçek ne zaman ki Rusya'nın emperyalist yüzünü, dünya halklarına karşı yürüttüğü iğrenç faaliyetlerini açığa çıkarma mücadelesine girişti; işte o zaman "CİA ajanı" suçlaması ortaya çıktı. 


Bugün Doğu Perinçek sadece Amerika'ya karşı değil, özellikle Rus sosyal-emperyalizmine karşı mücadeleyi savunduğu için revizyonistlerin karalama kampanyalarının baş hedefidir. 


Diğer sorunuza geçelim. Dev-Genç derken hangisini kastettiğiniz 


anlaşılmıyor. Ama sanırız DewYol':: 


u kasdetmektesiniz Bizce Dev-Yol Marksist-Leninist bir çizgi izlememektedir. Bu konuda bù köşede båzı açıklamalarımız çıktı. Onun için uzun bir açıklama yapmayacağız. 
Yalnız şunu söylemek istiyoruz. 
Bugün Marksist-Leninist olmak en başta Mao Zedung'un fikirlerini savunmak demektir. Çünkü Mao Zedung. Kruşçev gibi sahte solcu yani aslında burjuva olanların Marksizm-Leninizme Stalin'in şahsında saldırmalarına karşı Marksizm-Leninizmi savundu ve günümüz şartlarında geliştirdi. Rusya'nın kapitalizme geri döndüğünü ve emperyalist bir devlet olduğunu ortaya koydu. Tüm devrimcileri Rusya'ya karşı mücadeleye çağırdı. Devrimci Yol (Dev-Genç) bugün Marksizmle revizyonizmi birleştirmeye Çalışan orta yolcu bir akımdır. Diğer Dev-Genç (Dev-Sol) ise Rusya'nın aleti durumuna düşmüştür. 

Devrimci -Yol iç” 
yimini kullanmıy: 

TKP ve MHP devlet kadrolarını işgal ederken işbirliği yapmıyorlar. 
Bunlar birbirinin can düşmanıdır. 
İkisinin farkı halkı kim sömürecek, kim baskı altında tutacak, hangi emperyalist ülkeye köle olmak gerekir, noktasındadır. Ortak noktaları halk düşmanlığıdır. Bugün MHP'nin güç aldığı emperyalist olan ABD. gerilediği için MRP ile arası açılmaktadır, Ülkemize hakim olmak için bölgemizde saldırıya geçen Rusya'dır. Ülkemize hakim olmak için bugün iç savaş kışkırtıyor. MHP'de aslında yürüttüğü halk düşmanı faaliyetleriyle sonunda onun işini kolaylaştırmaktadır. 

Dev-Yol Rusya'ya "revizyonist" diyor. Revizyonist demek sosyalist maske takmış burjuva demektir. 
Bunların hakim olduğu ülke eğer gelişmiş bir ülke ise kaçınılmaz ola rak emperyalist hale gelir. Revizyonistler sosyalizm düşmanıdır. Nasıl Maden-İş başındaki revizvonistler işçi düşmanı ise. 

Dev-Yol, Rusya'da iktidarı yirmi yılı aşan bir süredir elinde tutan revizyonistlerin Rusya'da kapitalizmi geri getirdiğini kabul etmiyor. Dünya hakimiyeti için ABD ile mücadele ettiğini ve saldırıya geçtiğini de görmüyor. Rusya'nın yarattığı tehlikeyi dünyaya şöyle bir bakarsak görürüz. Kamboçya'da sosyaliz- mi yıkıp, uşaklarına kukla bir yönetim kurduran Rusya'dır. Afganistan'da darbe yaparak halkı katleden Rusya'dır. Eritre'de bağımsızlik mücadelesi verenlere karşı duran yönetim Rusya'nın desteğiyle bunu yapmaktadır. Angola'da kurtuluş örgütlerini birbirine düşürerek hakimiyet kuran Rusya'dır. Doğu Avrupa ülkelerini sömüren, Çekoslo vakya'yı on yıldır işgal altında tu tan Rusya'dır. Rusya en başta çeşitli ülkelerin bağımsızlığını tehdit etmektedir. Her yere burnunu sokatak hakim olmaya çalışmaktadır. 
Ülkemizde de hakimiyet mücadelesi veriyor ve Doğuda şimdi bölücülüğün başındadır. Rusya ile mücadele etmeden devrim olmaz. Devrim isteyen Rusya'ya karşı direnmek zorundadır. Bağımsızlık olmadan hiç bir şey olmaz. 


ahte solcu de- 


JÁ e 


KİTLE TAŞIMACILIĞI VE DEMİRYOLU SİSTEMİ 


#8 NCELİKLE belirtmek isterim ki ulaşım sorununu sadece petrol etkenine bağlı olarak değerlendirmek yanlıştır. Ulaşım sorunu, ekonomik model seçimi sorunundan ayrı düşünülemez. Zira seçilmiş ekonomik modelin tüm sorunları ulaşım modeline aynen yansıyacaktır. 
Böylece ulaşım sorununu etkileyen faktörlerin başında ekonomik ve siyasal modelin geldiğini vurgulamamız gerekecektir. Bilinen bir gerçek vardır ki, bugün dünyada çok ciddi bir petrol obunalımının yaşanmasına rağmen ulaşım modellerinde önemli ve ciddi sarsıntılar ortaya çıkmayan ülkeler bulunmaktadır. 

Ülkemizin ulusal kaynaklarının tutumlu ve verimli kullanılması ile bunların sosyal eşitlik ölçüleri içerisinde topluma mal edilmesi gereği artık anlaşılmaya başlanmış ve yaygın kabul gören doğru bir eğilimdir. 
İşte petrol bunalımı bu toplumsal olgunun geniş halk yığınları tarafından daha açık ve daha net bir şekilde görülüp anlaşılmasını sağladığı için önemlidir. Çünkü emperyalist-kapitalist sistemin zorunlu dayatması olan petrole dayalı ulaşım modeli, petrol kaynakları tükenince KİLİT-LENMİŞTİR ve ortaya benzin, mazot kuyrukları ile dolmuş, minibüs, otobüs bekleyen halk kitlelerinin içler acısı tablosu çıkmıştır. Bu tablo mevcut ulaşım modelinin iflası ve kilitlenmesi anlamına geldiği için kitlelérin demiryollarına ve banliyö trenlerine hücum 


“ettiği görülmektedir. An- 


cak yıllardan beri ihmal edilen ve politik arpa- 


6 Emperyalist sistemin zorunlu dayatması olan 
petrole dayalı ulaşım modeli, petrol kaynakları 


tükenince kilitlenmiştir ve ortaya benzin, mazot kuyrukları ile dolmuş, minibüs, otobüs bekleyen halk kitlelerinin içler acısı tablosu 


çıkmıştır e 


Metin Kavuk 


istanbul Demiryolu Memurları Derneği Başkanı 


lık olarak kullanılan demiryolu sistemimizin bu ihtiyaca cevap verememesi ile mevcut ulaşım modelinin iflası tam bir gerçeklik kazanmıştır. 


Kitle Taşımacılığı ve demiryolları 


Kitle taşımacılığını iktisat kavramları ile açıklarsak en az parasal-toplumsal maliyetle en çok kişiyi ve eşyayı bir yerden bir yere taşımayı ifade eder. Politik kavramlarla tanımlarsak, geniş emekçi yığınlarının her türlü ulaşım ihtiyacına cevap veren sistemdir. Kitle taşımacılığının unsurları ise önem sırasına göre deniz. demir, karayoludur. Ancak ülkemizde ve emperyalist baskı altındaki diğer ülkelerde bu sıralama tamamen tersinden yapılmaktadır. 

Türkiye 1950 başlarına dek de:niryolu seferberliğinde önemli bir gelişme kaydetmiş toplam taşımacılıktaki payı önde götürmekteydi. Bu tarihlerde uluslararası o- 
“tomotiv . teknolojisinin hızlagelişerek altın çağını yaşaması bu sanayi kolunun yeni pazarlara ihti- 


HALKIN SESİ 


GAZETE SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


SİLOPİ MARDİN 


yaç duyması dünyada karayoluna dayalı ulaşım politikalarını gündeme getirmiştir. Ülkemizde de demiryolu politikasının kesintiye uğrayarak karayolu politikasının hakim olmaya başlaması tam da bu tarihlere rastlamıştır. 
Böylece kara ulaşımında kitle taşımacılığı yerine pazar ve piyasa kurallarına uygun özel taşımacılık çeşitli araç ve yöntemler kullanılarak yaygınlaştırılmıştır. Denilebilinir ki bugünkü iflasın faturası daha 1950" lerde emperyalizm tarafından kesilmiş ve bedeli bugünün emekçi kitlelerinin çektiği büyük ızdıraplarla ödenmektedir. 


Demiryolu tasımacılığı toplu taşımada gereken 

yerini nasıl 


alacak? 


Bu sorun Türkiye toplumunun gündemindeki en önemli sorunlardan birisini" teşkil “etmektedir. 
Çünkü demiryolu'taşımacılığınım toplam taşımadaki payı, yolcuda yüzde 2'ye düşmüş yükte yüzde 


10 civarında olan ve yol 
ağının yüzde 50'den fazlası ekonomik ömrü: 
nü tamamlamış, çekilen ve çeken araç parkı yan liş yöntemlerle tamamen felce uğratılmış, 27 bin memuru maden işçisin- den daha ağır koşullarla çalışmaya zorlayan bir sistemin yeniden önemli yerine ulaşabilmesi, palyatif-politik ve reformcu zihniyetle gerçekleşemez. Bu yüzden biz bu sorunun çözümünü üretim ilişkilerinin ve ekonomik modelin emekçi kitleleri lehine değişmesi ile yakından ilgili olarak görmekteyiz. Ancak bu bir süreç sorunudur. 
Bu sürecin hızlandırılmasında demiryolcular, kitle taşımacılığını savunan bilim adamları ve aydınlar, basın ve kamuoyu ciddi görevlerle karşı karşıyadırlar. Bu görevlerin başında kamuoyunun demiryolu lehinde bilinçli bir baskı unsuru olarak ağırlığını koymasını sağlamaktır. Kamuoyunun bilinçli olarak yönlendirilmesi ve etkin bir baskı unsuru olarak 


demiryolu sisteminin:des-- 


tekçisi olabilmesi ciddi programları ve fiili eylemliliği gerektirmekte- 


dir. Biz demiryolcu emekçileri olarak bu konuda en önemli adımı atarak Türkiye'de ilk kez demiryołu sisteminin sorunlarını toplum önünde tartışmayı amaçlayan 
1. Ulusal Demiryolu Kongresinin toplanmasına önderlik ettik. Sözünü ettiğimiz ciddi program için bu kongreyi bir başiangıç olarak kabul etmekteyiz. Biz şunu çok iyi bilmekteyiz ki bilinçli bir kamuoyunun baskısı olmadıkca ulusal iemıryolculuk seferberligı poliuk iktidarlar tarafından ele alınmayacak ve uygulanma yacaktır. 


Demiryolu memurlarının acil sorunları 


Belirtmek gerekir ki memur statüsünde çalışan demiryolu emekçileri klasik memur tanımına uygun düşmeyen ağır 


koşullarda hizmet vermektedirler. Gecesi gündüzü olmayan, uykusu dinlenmesi oldukça kısıtlı, sosyal ve ekonomik hakları klasik memur tanımıyla Sınırlı olan bu emekçi kitlesi Türkiye'de maden iş- 


çilerine eşdeğer koşulda çalışmaktadırlar. Demiryolu sisteminin çözüm bekleyen diğer sorunlarına bağlı olarak çalışanların sorunları büyümeye ve çözümsüzlüğe doğru ilerlemektedir. Sistemin sorunlarına çözüm getirilemezse, kazalar daha da çoğalacak demiryolu taşımacılığı çok kısa sürede durma noktasına gelecektir. Demiryolu memurları ekonomik ve sosyal taleplerinin grev- li toplusözleşmeli sendikal -hakkı' ile elde edileceğinin bilincinde mücadele etmektedir. Buna da kararlıdırlar. 


„Sağlık Bakanlığına ve Sıkıyönetim Kı omutanlığına açık mektup 


iLÇEMİZDE UÇAN KUŞTAN RÜŞVET ALAN DOKTOR, GÖREVDEN ALINSIN 


İlçemize bugüne kadar doktor atanmamıştı. Diyarbakır'ın Dicle İlçesin- den Atilla Bağdatlıoğlu 


SOLDAN SAĞA: 1) İkinci Dünya Savaşının büyük kan dökücülerinden olup, savaş sonunda halkı tarafından öldürülen, İtalyan faşizminin elebaşısı. 2) Madeni törpüleme aracı-Tersi Siirt'in bir ilçesi ve 


adında bir doktor atandı. Bu doktor göreve başladığından beri hastane- de volsuzluk, rüşvet ve 


G g 
GEEZU 


Haydarpaşa Güneydoğu 
Anadolu tren hattının son istasyonu. 3) Atlarda sık rastlanan bir hastalık-Tersi bir renk. 4) Yardımlaşma, birbirine destek olma. 
5) Buyruk - Bir harfin okunuşu - Temel, esas. 6) Tersi her yanı ateş olmuş kömür parçası - Eski bir silah. 
7) Fakat, ama- Walt Disney'in çizgi kahramanların- dan biri. 8) Bir erkek adı - Baş. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Yurtsever demokrat bir memur örgütünün kısa adı. 2) Tersi zehir - Yolculuk arasında dinlenme. 3) Sendika ile ilgili, sendikaya ait olan. 4) Kışın yağar - Bir bağlaç. 5) Tasdik etme - Bir ugunluk ölçüsü birimi, 6) Geveze, demagog. 7) İlan ederek (duyurma). 8) 'İşte' anlamında bir ünlem. 9) İtme-Uluslararası Para Fonu'nun simgesi. 10) Engel. 11) Açık seçik görünmeyen. 12) Yapma, etme - Sözleşme (eski dil) 


ana AANA ia aanBta MAU 


hakaretler başladı. Bu doktorun . rüşvet ve yolsuzluğunu sıralıyor ve ilgilileri görevlerinin başına çağırıyoruz. 

1— Vatandaşlar sıkıyönetimden dolayı av tüfeklerinin izin teskeresini çıkarmak için rapor alıyorlar. Doktor rapor için vatandaştan Zorla para alıyor. Bunu hastaneye yardım adı altında yapiyor. 

Birinci delil: 

İlçenin Basurin köyünde oturan ve av tüfeğinin vesikası için başvurup rapor alan Musa Taşkın ismindeki vatandaştan 200 lira almıştır. 

İkinci delil: 

Gümrük memuruna 20 
gün rapor vererek gün başı 100 liradan 2 bin lira almıştır. Ayrıca ilçe sakinlerinden H.Sabri Ökten'in şoförlüğünü ya pana 10 gün rapor vererek 1000 lira almıştır Tekrar ilçe sakinlerin den Yusuf Yağbasar adındaki vatandaştan ön ce 10 bin lira istemiş pazarlık neticesinde va tandaş 1006 lira verere! 
işini bitirmiştir. 

üçüncü delil: 

Evlenme için başv' 
ran vatandaşlardan 100 
liradan 5 bin liraya kadar para almaktdır. Özellikle Habur gümrük memurlarına haber vererek para ve Ayrıca : viski alıp içerek sarhoş sarhoş sokaklarda dolaşıyor. Hastanede görev yaptığı yok. 

Hasta olup da rapor için başvuran memurlar para vermedikleri için rapor alamıyorlar. 

Sıkıyönetim yetkililerine soruyoruz: Komu- 


tanlığın izni olmadan herhangi bir kurum için para toplanabilir mi? Eğer sıkıyönetim yasaklarına aykırıysa komutanlığı ve bakanlığı dok- 


tor Atilla Bağdatlıoğlu' 
nun yaptıklarını öğrenmeye ve hakkında soruşturma yapılıp derhal buradan alınmasını istiyoruz. 


T.C. 
Dz.K.K. 
TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜREÜĞÜ HASKÖY-İSTANBUL 


ONAY NO:156 


Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen malzeme ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF USULU ile satınalınacaktır. 


MALZEMENİN CİNSİ 


MİKTARI 


MUHTELİF BORU BAĞLANTI 


ELEMANLARI (FİTTİNGLER) 


32 KALEM 


1— Malzemenin tahmini bedeli 354.000.- TL' sı, geçici teminatı ise 17.910.- TL'sıdır. 
2— Teklifler İdari Şartnamede belirtildiği 


gibi verilecektir. 


3— Satın alınacak (32) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 300.- TL'sı Donanma Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin 


edilir. 


4— Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırılmaz. 
5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna 


tabi değildir. 


6— Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir tekli- 


fin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi, Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 

7— İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket parası, Devlet İç İstikraz Tahvili veya vadesiz Banka Teminat Mektubunu Döner Sermaye Muhasebe veznesi- ne yatırarak alacakları makbuzu teklif zarfları- nın haricinde, koyacakları diğer evraklarla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye Satınalma Ofisine kayıt ettirerek vereceklerdir. 

8— Teklifler en geç 23 Temmuz 1979 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 


(Basın: 15960349) 


Normal değil mi? 


AP'li bir ku:may: 

“Süleyman bey merhaba...” 

“Merhaba doktor. .Nassın, iyi misin?” 

"İyiyim efendim. Müsaade ederseniz birşey arzetmek isterim...” 

“Söyle Saadettin, ne var yine?" 

“Efendim Alpaslan bey der ki; "eski günlerimize dönelim, biraraya gelelim, hükümeti düşürmek için gayret sarfedelim. . .' Siz ne dersiniz?" 

"SS kalsın derim Saadettin..." 

"Nasıl isterseniz beyefendi, öyle olsun..." 
Bir başka AP'li kurmay 

"Süleyman bey merhaba..." 

"Merhaba doktor... Nassın, eyi misin?" 
“İyiyim efendim. Müsaade ederseniz birşey arzetmek isterim..." 

"Söyle Nuri, ne var yine?" 

"Efendim Devlet Bakanı Enver Akova ve birkaç arkadaşı yuvaya dönmek isterler, emirlerinizi beklerler. . .” 

“İstemem Nuri kalsın..." 

"Nasıl isterseniz beyefendi, öyle olsun...” 

4 #* 

Son bir yıldır Süleyman beyin huzuruna AP'li kurmayların biri gelip, biri gitmektey-Ti 

Hemen hepsideya başbuğdan, ya hocadan, ya da Akova'dan: hükümeti düşürme girişimleriyle ilgili işbirliği teklifieri getirmekteydi. . . 

Ne var ki Süleyman bey tüm bu teklifleri geri çevirmekteydi. . . 

Velhasıl hükümetin düşürülmesi yolundaki her girişimi resmen engellemekteydi. . . 

Şöyle düşünmekteydi. 

Nasıl olsa hükümet, ülkenin problemlerine bir çözüm getirememekteydi. .. 

Dış politikada işler kesat gitmekteydi... 

İç politikada durum tek kelimeyle felakettiği 

Umut balonu giderek sönmekteydi. . . 

Buna mukabil kendi balonu habire şişmekteydi... 

Şartlar böylesine lehine gelişirken, hükümeti düşürmek akıl kârı bir iş miydi? 

Değildi. Değildi ama ah o kredi! 

Süleyman beyin iştahını kabartan şu 906 
milyon dolarlık kredi. . . 

İşte o herşeyi altüst etmişti. 

Şimdi bir yolunu bulmalı, ülkeyi erken seçimlere götürmeli, tek başına iktidara gelmeli ve bu krediyle birlikte arkadan gelecekleri de cebi- ne indir.neliydi... Bunlarla neler yapılmazdı ki? gö tii erd 

O Çok özlediği temel atma törenlerine yine başlayabilirdi.,. ; 

Fötr şapkasını şööle yana: yatırıp, küreği eline alıp, temellere ilk harcı atıp, "Türkiye'nin mimarı" efsanesini yeniden yaratabilirdi.... 

Öyleyse senato seçimlerini beklememeli, hükümeti biran önce düşürmeliydi. . . 

Düşürmeliydi ama Cumhurbaşkanının , Enver Akova'dan boşalan Devlet Bakanlığına bağımsız Hasan Korkut'un atanmasını onaylaması da neyin nesiydi? 

Cumhurbaşkanına da verdi, veriştirdi... 

Neymiş? i 

Korutürk, Hasan Korkut'un Devlet Bakanlığina atanmasını onaylamakla, hükümetin düşmesini geciktirmiş. . . 

Neymiş? 

Bundan sonra dökülecek kanların, akacak gözyaşlarının “sorumluluğundan Cumhurbaşkanının da kurtulması mümkün değilmiş. . . 

Evet... Süleyman beyin kaytedişi artık muzmin hale geldi... 

Önce hemşerisı,, partisinin milletvekili ve kendisinin yakın çevresinden birini, Orhan Alp" 
1 kaybetti... 

Sonra özel doktoru, partisinin milletvekili ve yine yakın çevresinden birini, Mete Tan'ı kaybetti... 

Daha sonra çevresindeki demokrat eğilimli tüm sevdiklerini kaybetti... 


Ondan sonra da koltuğunu kaybetti... 
Şimdi de kendi seçtirdiği Cumhurbaşkanını kaybetti... 

Kaybediş o nedenlerini hiç düşünmedi... 
“MHP'den elini çek” dediler, çekmedi... 


Çekmedikce de sürekli kaybetti... 
Kaybettikçe de deli divane haline geldi... 
Eh, en nihayetinde de kendisini kaybetti! 
Normal değil mi? 


4 j sayıda 


Ke Türkiye işçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Bildirisi : Doğu Perinçek Hakkındaki Karalama Kampanyası Moskovalı Emperyalistlerin ve Kontrgerillacı Canilerin Desteğinde Yürütülüyor 

EM.Halim Spatar 
Denizimiz Çiçeklensin! 

X Halil Berktay 
Truman” dan Carter'a ABD Dış Politikası 

Ye Farhudi 


” Sazıman-ı İnkilabi İran” ın (İran Devrimci Örgütü) Bir Belgesi : 


İran’ ın Bugünkü Devrimi ve Görevlerimiz 


e çe, İm — 


AycınlıkEl 


Irak, İran'daki Talabani birliklerini 


7 Haziran 1979 


pi e. a N AKIS RUSYA DEMOKRATİK KAMBOÇYA ASKERLERİYLE ) iy E pin) 


VİETNAM KUVVETLERİ ARASINDA cevapladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'nın suçlamalarına cevap verdi: Sözcü 3 Haziranda yaptığı acıklamada 


- eVietnam sınırı ihlal ederse Tayland buna karşı koyacağını açıklamıştı 


BANGKOK 

Tayland sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, Vietnamlı askerler ve Heng Samrin'e bağlı birlik- 


| 
| 
| ŞİDDETLİ ÇARPIŞMALAR SÜRÜYOR 
| 
| 
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de çok şiddetli olduğunu ve havan topları ile makinalı tüfek seslerinin rahatça duyulabildiğini kaydettiler. 


Rusya'nın Afganistan ın içişlerine karışıyor yolundaki suçlamalarının asılsız olduğunu belirtti. Sözcü açıklamasını şöyle sürdürdü: 


bombaladı 


eCelal Talabani son zamanlarda İran'dan Irak mevzilerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı 


eiran, Irak'ı protesto etti 


eKatliam yapan 8 eski görevli kurşuna dizildi 


TAHRAN (THAJ/AA) 


"Afgan mültecilerinin sınırı geçerek Pakistan'a girmelerini Afganistan'ın iç meselesi yolaçmıştır. Pakistan hükümeti salt insancıllık açısından mültecilere sığınma hakkı tanımaktadır: 

Bu arada Taraki rejimine karşı mücadele veren örgütlerden Afgan Cemaati İslami Partisi Lideri Prof. 
Burhanuddin, bütün İslam ülkelerini 

Taraki hükümeti ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesmeye çağırdı. 
Afgan halkına yardım sağlamak için çıktığı gezi sırasında uğradığı Londra'da bir konuşma yapan Prof. Burhanuddin, Taraki hükümetini bütünüyle Rus uzmanlarının yönettiğini ve halka karşı eşi görülmedik işkence ve katliamlar uygulandığını belirtti. 

'araki'ye karşı çıkan 100 kişinin 


lerle Demokratik Kamboçya Kuv- 
| vetleri arasında şiddetli çarpışmalar 
| sürüyor. 

Tayland tarafından sınıra yakın muhabirler, çar- 


Öte yandan Tayland kara ve havabirlikleri, Vietnamlıların muhtemel bir sınır tecavüzüne karşı cevap ver- 


pışmaların Popet kentinin güneyinmek üzere alarmda bekletiliyor. | 


yerlerde bulunan 


m m m ae mm m e m a sae e e © va e o mn 9 m a 


TASS, Çin'in Mısır'a silah satmasına saldırdı 


na bir demeç veren Batı Azerbaycan Eyaleti Vali- 


İran'da üslenen Celal si Muhammet Mehdi Ab- 


p MOSKOVA (BM .. 5 Erke labani'r.i Irak - i > TASS, 5 Haziranda Devlet Başkanı Enver Sedat © Güney Şarkhan kentinde diri diri toprağa ape © Deki tarafın yen pie kii gelelim ın Çin'in Mısır'a silah satacağını açıklaması üzerine gömüldüklerini, Kairal kasabasında ye mari n dağını SE Mr Ab-Çin'i, "Mısır rejiminin Arap aleyhtarı rolünü destek- Yemen'de ise bütün halkın kurşuna dizildiğini Es çare ee m BONE a. rá Misin leyen güçlere katılmakla" suçladı. açıklayan muhalefet lideri, gerillaların ilim üzer à frana Aan lak TASI N $ eline geçen bölgelere Rus pilotlarının İrak ken © erin leekeh ib ASS ayrıca Mısır-İsrail Barış Anlaşmasından son- Irak kullandığı uçaklar atından napalm ra navas uçakları unsurları izlerken bu 5 si ei ` m ra,Mısır'ın silahlanmasını artırdığını söyl: di Talabani'nin mevzileri- bombardımanı gerçek- Berlinguer'in partisi, 1976 yılını seçim sonuç- 


bombaları atıldığını bildirdi, Bu 


bombalamalarda 25 bin masum insanın ni bombaladı. İran hükü- 


ED iliği tirdiğini belirtti. öre önemli bir gerileme gösterdi. 
Devlet Başkanı Enver Sedat ise, İs © iiliye Kentin- E ä5yükelçiliği Ülkemizde de zaman zaman faaliyet meti olayı, Irak hüküm e- Jeştird giana larına g m 8 8 


de yaptığı konuşmada, Çin'e teşekkür e... b | d e esin ger ay imi ürüten çala! AL oinak ti nezdinde protesto etti. > ia eru Boie: İT ALY NA D A HIRİSTİY AN WALDHEIM ( İSRAİL'E KARŞI ÇIKTI asıldı halkını desteklemeye çağırdı. qars Fransız Basn Ajans- Ga Irak uçaklarının ken-BM Gene: Sekreteri di azınlıklarından kişileri DEMOKRATLAR 


Kurt Waldheim, İsrail'in işgal altındaki topraklar- da yeni yerleşim merkezleri kurma kararını eleştirdi. 

Waldheim, "BM kararlarına aykırı ve Orta Doğu için toptan barış arama çabalarını zorlaştıracak bu kararı üzüntü ile karşıladım" dedi. 


Federal Almanya Dışişleri Bakanı Genscher de İsrail'in Arap toprakların- da sürdürdüğü yerleşme merkezleri kurma siyasetini eleştirdi. 

Salı günü Bonn'da gazetecilere bir açıklamada bulunan Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, ayrıca Federal Almanya'nın Arapların birliğinden, 
Orta Doğuda bütün Arap ülkelerinin ve Filistin halkinın yararına kir barıştan yana olduğunu vurguladı. 


FKÖ'NÜN 
KARARLARI 

Yaser: Arafat'ın başranlığında toplanan FKÖ le bübnanlı Müslümanlar, srail'in, kara ve hava sallırılarına engel olmak in, Filistin gerillalarının süney Lübnan'dan çıknası ve Sur kentindeki 
“KÖ Bürosunun kapatılnası kararı aldılar. Bu cararların uygulanması- un denetlenmesi için de yri bir komisyon kurullu. 

Haberi veren Filistin 
Vafa Ajansı, kararların .ibnan'daki BM Barış zücü yetkililerine iletilliğini de açıklamalarına kledi. 


GÜNEY YEMEN'DE 
IRAKLILARA 
SALDIRI 

Irak Haber Ajansı 
İNA), Aden çıkışlı bir ıaberinde, bu kentteki 
Irak Büyükelçiliğinin 5 
Haziran akşamı polisce kuşatıldığını ve bazı diplomatların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirdi. İNA, elçilik binasının üç gündür Güney Yemen özel birliklerince sarılı olduğunu da belirtti. 

Güney Yemen yetkilieri ise, Irak elçiliği güvenlik yetkililerini Aden 


Üniversitesindeki bir raklı profesörü öldürmekle suçladılar. 

Öte yandan Güney 


Yemen'in Irak elçiliğini basması üzerine dün Irak makamlarının da Bağdat" 
ki Güney Yemen Bükelçiliğinin personelini zaltına aldıkları bildiildi. Güney Yemen'in irak hükümetini protesto ttiği gelen haberler araında. 


MISIR'DA SEÇİMLER 

Mısırlı 10 milyon eçmen Temsilciler Mecisinin yeni üyelerini seçnek üzere bugün sandık yaşına gidecek. Seçim souçlarının (Cuma günü lınması bekleniyor. Se- 
:imlere Enver Sedat'ın "Ulusal Demokratik Parisi" ve muhalefeti içinde oplayan "Sosyalist İşçi artisi" yanında çok saıda bağımsız aday katıiyor. 


KADDAFİ'NİN GEZİSİ 

Öte yandan Libya 
Jevlet Başkanı Kaddafi' 
in Arap ülkelerini ve ran'ı içine alan bir gezi- e çıkacağı bildirildi. İveii bir Arap zirvesi olasııklarını araştırma amaına yönelik olduğu bilirilen gezide, Lübnan' 
laki gelişmeler ve Mısırsrail Anlaşmasına karşı rtak tavır konularının la ele alınması bekleiyor. 


AVRUPA BİRLİĞ 


İNE DOĞ 


AVRUPA 


PARLAMENTOSU RÍ 


we 


Hazırlayanlar:Baha Targün, Hadi Uluengin, Niyazi Terzi, Kemal Koç, Talát Yazıcı Avrupa birliğinin mimarlarından biri: Hür Demokrat Parti a 


© Sosyal Demokrat Partinin ortağı Hür Demokrat Parti giderek Sovyet tehlikesini daha iyi görüyor 


© Hür Demokrat Parti, Üçüncü Dünya ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyor 


a 


Hür Demokrat Parti adayı Martin Bangeman 


Hür Demokrat Parti, Avrupa Liberal Demokratları Federasyonunu oluş turan 12 partiden biri.Bu federasyonun da öteki gruplar gibi ortak bir programı var. Programda İnsan Haklarının, yurttaşlık haklarının ve demokrasinin korunması görevi öne çıkarılıyor. Liberal Demokratlar, dün ya çapında abiskan sağlanmasını istiyorlar. Programlarında Avrupa Bir liğinin, Avrupa devletleri ve halkları- nın siyasi birliği haline getirilerek, dünya barışına bir adım daha atılaca- 

1 vurgulanıyor. Programda Üçüncü 

ünya Ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu da yer alıyor. Hür Demokrat Partinin baş adayı Martin Bangeman şimdi Avrupa Parlamentosunda, Liberal Demokrat Kanadın Başkan Yardımcısı Mar- 


KAYIP— Pasaportumu ve nüfus hüviyet cüzdanım ile ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ali Osman KARA 


KAYIP—İETT kartı- 


mı ve öğrenci kimliğimi Kumluk kaybettim. Merkez 
Nilüfer ASLAN “ 


İLAN 
İstanbul 1 inci Sulh 


Bölgesi 


Çangal 


tin Bangeman'ı Frankfurt'ta Hür Demokrat Parti tarafından düzenlenen “Avrupa süper güç mü olmak istiyor? 
konulu açık oturumda izleme imkanı bulduk. 4 Mayıs günü yapılan açık oturuma yedi ülkeden yedi gazeteci katıldı. Aralarında İzvestiya' nın eski şef redaktörü Albert Grigoriants'ın da bulunduğu yedi gazeteci Hür Demokratların AP seçimleri baş adayi Bangeman ile tartıştılar. Avrupa' nın askeri gücü söz konusu olduğunda Sovyet gazetecisi, atom silahlarıyla donatılacak bir Avrupa'nın nişangah olacağını söyleyince Bangeman, Sovyetlerin nişangah olmaktan korkmadıklarına bakarak Avrupa'nın da böyle bir korku duymayacağını söyledi. 
Sovyet gazetecisinin iki nükleer gücün bile dünya barışı için tehlikeli olduğunu, başka güçlerin ortaya çıkmasının bu tehlikeyi artıracağını söylemesi üzerine de Bangeman, Çin ve Avrupa'nın dünya siyasetinde söz sahibi olmalarıyla barışa daha çok yaklaşılacağı cevabını verdi. 

Hür Demokrat Partinin son iki üç aydır dünya siyasi durumunu daha iyi tahlil etmeye başladığı ve dış siyasetlerde, Rusya'ya karşı direnen muhafa zakar partilere yaklaşmaya başladığı söylenebilir. HDP'nin bu tutumunu, yeni seçimlerde eskisi gibi bir Sosyal Demokrat-Hür Demokrat koalisyonu nun kurulamayacağının anlaşılmış olmasına bağlayanlar var, Bizce bu, işin tali yanı olabilir, Fakat HDP, Sosyaldemokratların kendi içinde de süren dış siyaset konusundaki anlaşmazlıkların tahlilini doğru yapmakta ve gittikçe Sovyet tehlikesini daha iyi görerek, SDP'ye karşi bu konuda tavır almaktadır. 

Avrupa Birliğinin oluşturulması dönemi içinde HDP'nin en iyi mimar- 


/ 


Avrupa Topluluğunun Brüksel'deki Genel Merkezi. 


larından biri olacağı söylenebilir. 

HDP'de bütün diğer Alman Partile ri gibi AvrupaParlamentosununyetkilerinin genişletilmesini ve eski iktidarsız yapının değiştirilmesini savunuyor. Tüm Avrupa Topluluğu ülkelerindeki yurttaşlar için ortak bir pasaport çıkarılmasını da isteyen Hür Demokrat Parti'nin aday listesindeki Bangeman'dan sonra ikinci isim Kuzey Ren Westfalya Eyalet Milletvekili Alemann. HDP'nin 78 adayından ilk altı veya yedisinin parlamentoya seçilebileceği tahmin ediliyor. 


AVRUPA PARLAMENTOSU 
VE ALMAN SENDİKALARI: 


Federal Almanya'daki sendikaların tümünü çatısı altında toplayan Alman Sendikalar Birliği DGB Avrupa parlamentosu seçimlerine tüm üyelerinin ve Alman halkının katılmasını istiyor. "Avrupa Parlamentosunun güçlü olabilmesi seçime katılacakların sayıca çok olmasına bağlıdır. Bu nedenle DGB, oy hakkına sahip herkesin 10 Haziran 1979 günü sandık başı na gitmesini beklemektedir" çağrısını yapan DGB'nin, 1 Mayıs için koyduğu "sosyal gelişme içindeki Avrupa' da herkese iş" sloganı Avrupa parlamentosu seçimleri için seçilmiş sayılabilir. 

Sosyal Demokrat Partisi'nin ikinci sıradan Avrupa Parlamentosu adayı olan DGB Başkanı Heinz Oskar Vetter Sendikalar enis Avrupa değerlendirmesini şöyle özetliyor, "Avrupa tüccarların birliği değildir. Avru- 


pa, zenginlerin başka hiç kimseye hak tanımadıkları bir özel klüp değildir.” DGB'nin üyesi olan en büyük sendikalardan IG-Metal'in gazetesi Avrupa konusunda şunları yazıyor: "Alman Sendikaları savaştan bu yana politik ve ekonomik açıdan bütünlenmiş bir Avrupa kurulabilmesi için çaba sarfetmektedirler. Sendikaların karşı çıktıklar ise, çok uluslu şirketlerin ve büyük sermayelerin kontrolündeki bir Avrupadır. Sendikalar, Avrupanın temel politikasının herkese iş ve yönetime katılma, sosyal ie ve insancıl çalışma dünyasından kaynaklanmasını istemektedir." 

Uzun vadede 35 saatlik haftalık çalışma süresi -tespit eden DGB'nin Avrupa için temel taleplerini de sendikal talepler oluşturuyor. 

Avrupa ile e Dünya Ülkeleri arasındaki ilişkilerin geçmişteki ilişkilerin etkisinde kalmaması gerektiğini savunan DGB'nin Üçüncü Dünya ile ilgili görüşleri özetle şöyle: "Üçün cü Dünya ile kurulan ilişkilerde, ülkelerin bağımsızlıklarına ve haklarını kendilerinin tespit etmelerine özen 

österilmesini sağlamak da sendika- ara düşen bir görevdir." 

"... Bu ülkelerdeki, sanayileşmiş ülkelerin yatırımları sendikalar tarafından demokratik olarak kontrol edilmelidir. Kâr sağlamak için yapılan tesisler çoğu kez az gelişmiş ülkelerin sorunlarını artırmaktadır." 
(Heinz Oskar Vetter'in Frankfurt'ta yapılan Avrupa Parlamentosu konulu ve oturumundanki konuşmasın- dan. 


DEVLET ORMAN İŞLETMESİ AYANCIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN PAZARLIĞA KALAN EMVALLERE AİT LİSTE 


Deposu 


Emvalin Cins ve Nev'i 


Parti 
Adedi 


Miktarı 
Adet 


M3 


Muhammen 


Bedel Teminat 


Karaçalı lll. SNB. 
Yenikonak NI. SNB. 
Fidanlık Ill. SNB. 
n lll. SKB. 

INI. SNB. 

Ill. SKB. 

lll. SNB. 

lll. SNB. 

111. SNB 


Kayın tomruk 
Kayın tomruk 
Kayın tomruk 
Kavak tomruk 
Kavak tomruk 
Gürgen tomruk 
Gürgen tomruk 
Karaağaç tomruk 


110 
248 
309 
43 
1035 
59 
480 
46 
17 


24.011 
69.838 
127.937 
15.311 
433.991 
9.987 
120.482 
12.140 


1975 
1975 
1975 
1000 
1325 
1600 
1975 
2925 


3600 

10400 
19-100. 
1300 
43400 
1200 
11800 
2700 


%7,5 Geçici 


Hukuk Hakimliğinden Sayı978/387 NAFAKA 


Davaci Abdurrahman 
Kıyar tarafından davalılar Sabri vs. aleyhlerine Ikame olunan nafaka davasinin olan muha- 


yapılmakta kemesinde: 
18/4/979 günü dava- nin reddine karar verlimiştir. 
Davalılar Rabla, Nevin, 


Bekir, Sebile, Sabri Kıyar' ın ilan tarihinden Itibaren bir hafta zarfında kararın temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 4/6/979 
Basın:4258 - 562 


Cangal 
Merkez 


Çamgal 
Merkez 
İnaltı 
Çangal 
Göldağ 
Kepez 
Yemişli 


Karaçalı 
Fidanlık 


Karaçalı 
Fidanlık 
Orman İçi 


Karaağaç tomruk 
Kayın maden direk 


Meşe maden direk 
Gürgen maden direk 
Kayın yarma sanayi 


1549 

3763 
938 
607 

Ster 


" 
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9.003 
171.132 
359.388 

81.058 
51.771 
28.000 
57.000 
1311.500 
50. 000 
194.000 
-480.000 
141.000 


4400 

1600 

1600 
1925 
1600 
825 
825 
710 
710 
710 
710 
710 


3000 
. 20700 
43600 
12100 
6300 
1800 
3700 
70400 
2700 
5100 
25700 
7600 


YEKÜ 


N 


9204 1486.049 M3 


2161.500 Ster 


302500 


Yukarıda müfredatı yazılı orman emvallerine 30.5.1979 tarihli açık artırmalı satışta talipli zuhur etmediğinden 15 gün pazar- 


lığa bırakıldığına dair ilandır. 30.5.1979 


(Basın: 16145 - 561) 


izlediğini kaydettiler. 


Celal Talabani'nin 
İran'ın Sardast bölgesine geçmesi üzerine, geçtiğimiz pazartesi günü İrak uçakları bölgedeki dört sanır köyünü bombalamıştı. 


Irak uçakları 1970-75 yillari arasında zaman zaman, aynı nedenlerle, İrann «nır köylerini bombalamıştı. Ancak devrik Şah ile Irak arasında, 1975'te Cezayir'de yapılan anlaşma ile iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar giderilmişti. 


İran İçişleri Bakanı 
Seyit Cevadi, olay hakkında yaptığı açıklamada, bombalama sırasında 
6 ay da 8 köylünün öldü- 
günü, büyük bir çifliğin hasara uğradığını bildirdi, 


İRAN, ABD 
BÜYÜKELÇİSİ 
CUTLER'İ İSTEMİYOK 


Dışişleri: Bakanı İbrahim Yazdi, "ABD İran ile âyi ilişkiler kurmak isti» yorsa Cutler'i büyükelçi atamamalıdır" dedi. 


İsfahan'da düzenlenen bir mitingde konuşan Dışişleri Bakanı İbrahim Yazdi, "Walter Cutler bundan önce Zaire büyükelçisiydi. ABD'nin Afrika'ya, özellikle de Zaire'ye müdahalelerinin altında Cutler vardı. Cutler'in ABD ile İran arasındaki ilişkileri düzeltebilecek bir kişi olmadığı anlaşılmaktadır." dedi. 


Daha önce İran hükümeti ABD'den Cutler'in atama işleminin geciktirilmesini istemişti. 


"HALKIN 
YUMRUĞU" 


Ayetullah oHomeyni, İslamCumhuriyetinikabul etmeyenlerin "Halkın yumruğu altında ezilece-Bini" söyledi. 


Homeyni 1963'de Şaha karşı giriştikleri eylemin 16. yıldönümünde 
Kum'da düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, devrimin saptırıldığı iddialarını cevapladı ve "Bundan 16 yıl önce 
Şaha, halka hizmet etmediği takdirde bir gün tekme ile devrileceğini söylemiştim. “İslamiyete karşı olan gruplar Şahın başına gelenlerden ders almalıdırlar" dedi. 


Homeyni İran'ın laik olmasını isteyenlerin boş kimseler olduğunu ileri sürdü. 


8 KİŞİ DAHA 
İDAM EDİLDİ 


6 Haziran günü, Şah 
döneminde masum insanları katleden 8 eski görevlinin daha haklarında verilen idam cezaları infaz edildi. 


İdam edilenlerden altısı polistir. 


Şah döneminde katliam yapan kişiler Tahran ve Dezful kentlerinde kurşuna dizildiler. 


Öte yandan Dışişleri 
Bakanı İbrahim Yazdi, İsfahan'da yaptığı bir konuşmada, Uluslararası Af Örgütünü, İsrail'in Güney Lübnan'ı bombalaması karşısında susarken, İran' daki yasal idamlara tepki gösterdiği iğin kmadı. 


HÜKÜMETİ KURMA 
ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADILAR 


©italyan “Komünist” Partisi 


hükümette görev almak istiyor 


KUMA 

İtalya'da hafta sonunda yapılan seçimlerde hiç. bir Partinin hükümet kuracak yeterli çoğunluğu sağlamaması izerine, en fazla oy toplayan Hıristiyan Demokrat Parti hüküme. kurma çalışmalarına başladı. Bu arada İtalyan Komünist Partisi de kurulacak hükümette görev almak istediğini bildirdi. Siyasi gözlemciler Hiristiyan Demokratların ''Komünist"' Partisinin isteğini geri çevireceğini ileri sürüyorlar. 

31 yıldır seçimlerde ilk kez gerileme gösteren İtalyan "Komünist" Partisi kendilerine hükümette görev verilmemesi halinde tamamen muhalefete geçeceklerini ve kurulacak hükümeti hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini açıkladı. 
Ülkenin bu bunalımlı döneminde bir ulusal birlik hükümeti kurulmasının zorunlu olduğunu 


«< „Nikaragua'da 
Sañdinista gerillaları genel bir saldırı başlattılar 


Gerilla hareketinin geçen Eylül. 
ayındakinden daha geniş kapsamlı ve şiddetli olduğu bildirildi k f MANAGUA (AA) 
Nikaragua da Somoza rejimine karşı mücadele veren Sandinista gerillarının ülke çapımda ve çok geniş bir , harekata başladıkları bildirildi. Geçen eylül: dekinden daha geniş boyutlu olduğu belirtilen saldırı sırasında ilk olark Chiculni Kenti gerillaların denetimi- ne geçti. Çarpışmalar başkent Managua, Leon ve Chinandega kentlerinde de sürüyor 


En şiddetli çarpışmalara sahne olan Chinandega Kentinde ölü sayısının şimdiden: 100'ün üzerine çıktığı, Siuna Kenti çevresinde ise 32 gerillanın öldürüldüğü öne sürüldü 
, Öle yandan Sandinista gerillalarının yerel bir radyo istasyonu aracılığıyla yaptıkları bir yayın üzerine, bütün uluslararası havayolu şirketleri Nikaragua seferlerini durdurdular. Gerillalar söz konusu yayında Managua Hüvaalanını savaş bölgesi ilân etmişlerdi. 

Öte yandan Nikaragua diktatörü Anastasıo Somoza'ya bağlı "Ulusal Muhafız" birliklerinin Sandinista gerillalarının harekatı karşısında genel bir karşı saldırı hazırlığı içinde oldukları bildiriliyor. 

Bütün komşu ülkelerle arası son derece gergin bulunan Somoza rejiminin dünya demokratik kamuoyun- da tam bir tecride gittiği belirtiliyor. 


Gana'da 8 kişilik cunta oluşturuldu 


e©Moskova darbeyi destekliyor 


çi n LONDRA 
,, Gana'da yönetime el koyan genç subaylar, 9 kişilik bir cunta oluşturdular, Üuntada Teğmen Rawlings in dışında bir çavuş, iki de onbaşı bulunuyor. 
y; Yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Devrim Si Pan cuntanın, ülkede denetimi tamamen elinde bulundurduğu ve gece sokağa yasağı koyduğu bildirildi 3 Bagia z Teğmen Rawlings, radyoda yaptığı konuşmada suçlu" yüksek rütbeli subayların cezalandırılacağını söyledi. 

Öte yandan Moskova radyosu, 5 Haziran tarihli yayınında, darbecilerin, halkı “devrime" katılmaya Çağıran açıklamalarına yer verdi. Moskova yanlısı bir çok yayın organı da darbeyi "devrim" olarak niteledi ve "gerici" güçlerin devrildiğini iddia etti. 


Somali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Samat süper devletlere karşı 


mücadelenin önemini vurguladı 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


kelerinin (o birleşerek,süper devletlerin karanlık emellerini ve komplolarını 


Çini ziyaret etmekte olan Somali Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed Ali Samat,3 Haziran akşamı Pekin'de onuruna verilen şölende yaptığı konuşmada süper devletleri teşhir etti, Samat konuşmasında özetle şunları söyledi: 

"Çin tarafıyla yaptığım görüşmeler iki ülke arasındaki sağlam ilişkilerin geliştirilmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. 


"Üçüncü Dünya Ül- 


boşa çıkarmak için aralarındaki dayanışmayı güçlendirmeleri son derece önemlidir." 

Şölene katılan Çin 
Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Vang 
Çe ise cevabi konuşmasında şunları söyledi; 

"Sovyet sosyal-emperyalizminin saldırı ve yayılma emellerine karşı yürüttüğünüz mücadeleyi anlıyoruz. Çin halkı ile ordusu, bu haklı mücadelede ebediyen Somali halkının ve ordusunun güvenilir dostları olarak kalacaktır." 


7 Haziran 1979 


Gülay Kurnaz 


Petro-Kimya işkolu ve tasfiyecilik 


Tesadüf mü dersiniz? 


Aynı işkolunda iki sendika. İkisinin yönetimini de bir müddet önce revizyonistler ele geçiriyor. Ve her iki sendikada da kıyım başlıyor. 

Petkim-İş ve Petrol-İş'ten sözediyoruz. İki n önce bu sayfada ardarda haberlerini yayınadık. 


Petkim-İş Genel Kurulu yapılalı şurada 2 ay olmadı. Şube Başkanı, Şube Sekreteri görevinden alınıyor. Fako, Bilim İlaç, Kopaş Kozmetik, Hüsnü A.slan temsilcileri ardarda düşürülüyor. 
Fabrikalar kaynamaya başlıyor. İşçiler olağanüstü genel kurulu için imza toplamaya başlıyorlar. 
Merkez engellemeye çalışıyor. 

Petrol-İş Anadolu Şube yönetimi işbaşına geleli ise ancak dört ay oldu. Bakıyorsunuz, yönetime geldikten kısa bir süre sonra, burada da kıyım “başlıyor. Fabrikalarda ardarda tasfiyeler ve atamalar. "Faşist temizleme operasyonu" adı altında temsilci kıyımı... Seçim mi? Haşa! 
Artık Petrol-İş'te seçim yok! Çünkü işçiler bilinçsizdir. Kendi temsilcisini seçmeyi beceremez! Evet. Gerçi, söz ve karar her zaman tabanındır âma burada kastedilen bilinçli tabandır! 
Öyle sıradan taban değil. 


* 


* * 


Evet. Petro-Kimya işkoluna kurtlar, zararlı böcekler üşüştü. Aynı anda her iki koldan bir- den daldı tarlalara. 74'ten beri birçok örgütte, birçok sendikada, dernekte (© yaptığı burada da yapmaya hazırlanıyor. Bu alanı da kemirmek, kurutmak, mahvetmek istiyor. TÖB-DER'i keiniren, Maden-İş'i çökerten, DİSK''i çürüten re-Yizyonist kurtlar, böcekler, şimdi Petro-Kimya işkoluna gözdikmiş, bu alanı tahrip etmeye hazırlanıyor. 


* * * 


Geçen gün bir işçi arkadaş şöyle soruyordu: "Peki anladık. Bunlar Rus yanlısı. Emperyalist işbirlikçisi adamlar. Ama neden ille de demokrasi düşmanlığı yapıyorlar? Neden iktidara gelir gelmez hemen tasfiyeye girişiyorlar? Tasfiyeciliğin işçilerin en fazla tepki duyduğu şey olduğunu bilmiyorlar mı? Bildiklerine göre, Rus uşaklıklarını demokratik bir görünümü koruyarak sürdürmeleri daha akıllıca olmaz mı? 


Sanırız, birçok arkadaşın zaman zaman kafasına takılan bir soru bu. 


Evet, belki daha akıllıca. olur, ama mümkün olmaz.: Revizyonizm, ,böyle; :'akıllı tercihler” yapma şansına sahip değildir. Bazı kısa dönemler için sahip olsa bile genel olarak sahip değildir. 

Demokrasi demek, fikirlerin serbestçe açıklandığı, savunulduğu, eleştirildiği ortam demektir. 

Bir revizyonist böyle bir ortama nasıl dayanabilir? Nasıl işçinin karşısına çıkıp da fikirlerini açıklayabilir? Nasıl "ben işçiye, halka güvenmiyorum. Halkı güdülecek hayvan gibi görüyorum. Ben Türkiye'yi Rusya'nın 'kurtaracağına' inanıyorum" diyebilir? Bunu dediği anda kaç kişiyi peşinde bulabilir? Kaç kişinin desteğini alıp da yönetime gelebilir? 

Revizyonistler, halk düşmanı fikirlere sahiptirler. Bu yüzden de fikirlerin serbestçe tartışıldığı, doğru ile yanlışın gün gibi ortaya çıktığı demokratik bir ortamdan ölesiye korkarlar. Fikirlerini gizleyebilmek, eleştiri ve muhalefetten kurtulabilmek için demokrasiyi yoketmek zorundadırlar. Ellerine geçirdikleri koltukları koruyabilmek için bölücülük yapmaya, tasfiyelere girişmeye, zorbalığa girişmeye mecburdurlar. 
Bir başka deyişle, tasfiyecilik, bölücülük ve zorbalık, onların tercih ettikleri bir yöntem değil, zorunlu olarak başvurdukları bir yoldur. 

Kısacası, revizyonizmin sosyal faşist karakteri, onun emperyalist uşaklığının bir sonucudur. 

Nitekim işte, aynı "zorunluluğun" kısa bir sürede Petkim-İş'te de Petrol-İş'te de doğuşuna tanık oluyoruz. Hamit Aşıok da, Karadayı da 

"sendikal demokrasi ve birlik” sloganlarıyla başa geliyorlar. Ama, daha iktidarlarının birkaç ayı dolmadan, ayaklarının tozuyla kıyıma girişmek zorunda kalıyorlar. 

Ama şu var ki, yine her ikisi de, tasfiyeciliğe giriştikleri anda kızgın bir işçi kitlesini, sinirleri gerilmiş fabrikaları karşılarında buluyorlar. Maden-İş'te hiç değilse birkaç yıl işleyebilen bu silah, bakıyoruz bu işkolunda birkaç ay gibi kısa bir zamanda geri tepiyor. İşçi sınıfı, Maden-İş deneyinden çıkardığı dersle, TKP'nin tasfiyeciliğine olan tepkisini çok daha kısa bir zamanda gösteriyor. 

Açıkça görülüyor ki tasfiyecilik denen silah artık revizyonistlerin elinde patlayan çakaralmaza dönüyor. 


KIRŞEHİR -MALYA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 


Çiftliğimize ait 3 baş esmer ırkı boğa, 8 baş esmer ırkı inek, ve 39 baş esmer ırkı birli erkek ile 150 baş merinos ırkı koyun ve 60 baş karaman ırkı koyun toplam 14 parti halinde 15 
HAZİRAN 1979 cuma günü saat 14.30'da çiftlik merkezinde açık arttırma usulü ile satılacaktir. 

Muhammen canlı ağırlık kilogram fiyatı koyunlarda 50.00.-1).si sığırlarda 45.00.- Tl.sı olup her partinin geçici teminatı en fazla 6.188,00 TI, en düşük 1,350.00 TI.dir. 

Bu işe ait şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde ve çiftliğimizde görülebilir, 


Basın: 16037 - 560 


1 hafta içinde cevap vermesini istedi 


© Devrimci Maden-iş, işçilerin hür iradesini yansıtacak her türlü çözüme 


hazır olduğunu açıkladı 


ZONGULDAK(ÖZEL) 


Devrimci Maden-İş 
Sendikası Genel Başkanı Şükrü Özbayrak,4 Haziran günü Karadeniz Ereğli Noteri kanalıyla Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Törkler'e bir bildirimde bulunarak, bir hafta içinde ERDE-MİR'de yetkili sendikanın referandum yoluyla tespit edilmesini kabul edip etmediklerini açıklamalarını istedi. 


Devrimci Maden-İş 
Sendikası tarafından yapılan bildirimde, yetki sorununun en kısa zamanda bütün ERDEMİR işçisinin katılacağı bir referandumla çözümlenebilmesi için Maden-İş'e şu öneriler yapıldı: 


"1.En kısa zamanda tüm ERDEMİR işçisinin katılabileceği gizli oylama açık tasnif demek olan referandum yoluyla 


çoğunluk (o sendikasının belirlenmesi, 
"2. Oylamadan önce 


sendikamız ve sendikanız yetkili organlarının bir fazla oy alan sendikanın yetkili olduğunu kabul 

edeceği, önceki bütün itirazlarından vazgeçeceği- 


ne dair karşılıklı yazılı taahhütte bulunması, 


"3. Oylamadan önce 
Karadeniz Ereğli İş Mahkemesine her iki sendika avukatlarının yetkili sendikanın referandum yoluyla tespitini istediklerini belirten dilekçe vermeleridir." 


Devrimci Maden-İş 


yukarıdaki önerilerin kabul edilip edilmediğinin bir hafta içinde bildirilmesini Maden-İş'ten talep ederek, ayrıca yetkinin işçinin hür iradesiy- 


SAMSUN(AA) 
Karadeniz Bakır İşletmelerine bağlı Samsun 
Bakır Fabrikasında yetki talebinde bulunan DİSK' 


le saptanması yolundaki tüm önerilere açık olduklarını da bildirdi. 


MADEN-İŞ 
REFERANDUMA 
KARŞI 


Hatırlanacağı gibi Maden-İş Sendikası yetkili sendikanın "'durum tespiti'' yoluyla saptanmasına karşı çıkarak, yetkinin evrak üzerinden yapılacak incelemeyle verilmesi için Ereğli İş Mahkemesine başvurmuştu. 

Bu konuda bir bildiri yayınlayan Devrimci Ma- 


Maden-iş'in bir balonu daha söndü 


MAHKEME SAMSUN BAKIR İŞLETMESİNDE HİÇ BİR SENDİKAYA YETKİ VERMEDİ 


eBilirkişi, sahte üye fişleri düzenlendiğini tespit etti 


ten ihraç edilen Maden-İş Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası hakkında Samsun İş Mahkemesi yetkisizlik 


Sahte TKP “DİSK bölünmenin eşiğinde” dedi 


© "Bizim Radyo”nun yorumunda DİSK Yürütme Kurulu DİSK”teki parçalanmadan sorumlu tutuldu 


İŞÇİ SERVİSİ 
Doğu Almanya'dan yayın yapan "Bizim Radyo", 4 Haziran 1979 günü saat 12.00'de yayınladığı bir yorumda, "DİSK" 
in bölünmenin eşiğine geldiğini" söyledi. 
Maden-İş'in ERDE- 
MİR ve MKE işyerlerinde uğradığı yenilgiden sonra yayınlanan ve "Herşeye 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Rami'de bulunan Berec Pil Fabrikası işvereni 128 Petrol-İş üyesi işçiyiişten attı. İşten ailanların bir yılı doldurmayan işçiler olduğu bildiriliyor. İşçiler fabrikanın önünde direnişe başladılar. 


1 Hazirandan bu ya- 


karşın sınıf ve kitle sendikacılığının bayrağı kamu kuruluşlarında dalgalanacaktır." başlıklı yorumda, DİSK'in bölünmenin eşiğine geldiği belirtildi ve böyle bir sonuçtan 
DİSK Yürütme Kurulunun sorumlu olduğu söylendi. Sözkonusu yorumda 1 Mayıs öncesi sahte 
TKP yanlısı üç sendika 


Petrol-İş yöneticileri patronla konuşmuş takat önleyememiş 


BEREC'TEN ATILAN 128 iŞÇİ DİRENİŞE GEÇTİ 


na muhtemel bir direnişi önlemek için çalıganlarının yarısının izinli olduğu fabrikada işveren işçilerin işten 
` çıkarılmasına gerekçe olarak hammadde yokluğunu ileri sürerken, Türk-İş'e bağlı Petrol- 
İş Sendikası yetkilileri de 'Patronla konuştuk engel olamadık" dedi- 


ve yöneticilerinin DISK' 
ten ihraç, ödilmelerinin DİSK'in birliğini zedelediği öne sürülerek, DİSK yöneticilerinin bugün de aynı sendikalara karşı "saldırılarını" sürdürdüğü ifade edildi. Yorumda, DİSK'in parçalanmasın- dan özellikle DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar sorumlu tutuldu. 


ler. 

Buna karşılık işten atılan işçiler bu konuda "Bizi özellikle seçtiler. Haziran ayında yeni asgari ücret uygulanacaktı. Ayrıca 96 lira kadar toplusözleşme zammı alacaktık. İşten atılmamızın sebebi hammadde yokluğu değil" şeklinde konuş- 


1. 580.000.000 ,-TL.. Keşif Bedelli İzmir Çamaltı Tuzlası İdame, Yenileme, Genişleme Kompleksi 5, Kısım Tevsil İnşaatıişi, 1979 mall yılında 149.000.000.-TL. ve geri kalan kısmı da 1980 mall yılı bütçesinden ödenmek üzere birim flat esasına göre kapalı zarf yöntemile eksiltmeye çıkarılmıştır. 


GEÇİCİ TEMİNATİ:17 


.400.000.-TL'dır. 


2. Eksiltme 22.6.1979 Cuma günü saat 15.-de |stanbul-Cibalideki Merkez Satınalma Komi-yonu-Başkanlığında yapılacaktır. 


3. Şartnamesi anilan Komisyon İle Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi 3000.-TL. karşılığında satın alınabilir. 


4. Eksiltmeye girecek olanların 18.6.1979 günü çalışma saati bitimine kadar ekslltme şartnamesinin 5.maddesi uyarınca; 


a) Yapı Araçları Bildirisini, b) Teknik Personel Beyannamesini, c) Taahhüt Beyannamesini, Sermaye ve Kredi olanaklarını bildiren mall durum 


bildirisini. 


d) Bu eksiitmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış 17.400.000 .- TL.İlk banka re- 


ferans mektubunu, e) 


Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) Grubundan en az İşin keşif 


bedeli kadar işin eksiitmesine girebileceklerin'! gösterir müteahhitlik karnesinin aslını, f) İhaleye girmek "isteyen üstenciler, Iş yerini gezi gördükleri ve taahhüt konuz 


su Işin Ikmali için yere ilk etütleri yaptıklarına dair "İş yerine gelerek gerekli incelemeyi yaptı ve Iş yerini gezdi gör- 


lüğünden alınmış dü" diye bir belgeyi, 


mir Çamaltı Tuzlasi Müdür- 


g) Bu Işe tahsis edeceği makina ve teçhizat listesi ve bunların en son yıla alt noterden tasdikli Demirbaş ve Amortisman kayıtları ile 1979 yılı için yukarıda belirtilan ana Inşaat makinalarına sahip olduklarını belirtir faturaların noterden tasdikli asılları (Proforma fatura kabul edilmez) İle isteklinin kendi malı olma şartı olmayan makina ve teçhizatlarını sağlayacağını taahhüt eden bir firmanın makina ve teçhizat listesi ve bunların en son yıla alt noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtları ile 1979 yılı için ana inşaat makinalarına sahip olduklarına alt faturaların noterden tasdikli asılları (Proforma fatura kabul edilmez) ve makina teçhizatı sağlayacağına dair noterden tasdik'i taahhütnameyi, 

Bir dilekçeye ekliyerek Tekel Genel Müdürlüğü İstanbul-Unkapanı adresine müracaatla Karaköydeki Yatırım ve Uygulama Grubu Müdürlüğünden (İhaleye Katılma 


Belgesi) almaları şarttır. 


5. İsteklilerin 2490 Sayılı Yasanın 32. ve Eksiltme Şartnamesinin 10, maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarfları İle a) Geçici Teminat Makbuzunu, b) İhaleye Katılma Belgesini, c) Ticaret Odası Belgesini, d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde, aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya salr resmi bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve hâlen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiitmenin Ilk Ilan tarihinden sonra a- 


lınmış bir belgeyi, 


bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vehaletnameyli, 

İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2.maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 


6. Bu Ihale i'e İlgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur, 


(Basın: 15523-559) 


işçi sendika 


Maden-is yetkinin evrak üzerinden belirlenmesini isterken 


Devrimci Maden-İş ERDEMİR'de Maden-İş'i referanduma çağırdı 


e Devrimci Maden-iş noter kanalıyla Maden-iş”e yaptığı bildirimde, 


den-İş Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Süreyya Çelik şöyle dedi: 


“Devrimci Maden-İş olarak Ereğli İş Mahkemesine müracaatımızda irade beyanı talep ettik. 
Türkiye Maden-İş Sendikası da Ereğli İş Mahkemesine verdiği dilekçede evrak üzerinden yetki istedi. Durum tespitine karşı çıktı. Bildirilerinde irade beyanı, referandum diye yırtınanlar, mahkemeye yaptıkları müracaatta referandum ve irade beyanı istemediler." 


kararı verdi. 

Samsun Bakır Fabrikasında yetki için her iki sendika tarafından yapılan başvuru konusunda 
Bölge Çalışma Müdürlüğü bir karara varamamış ve durum İş Mahkemesine götürülmüştü. 

Mahkeme her iki sendika tarafından verilen belgelerin birbirleriyle çelişir durumda olmaları nedeniyle, belgelerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar vermişti. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde imzalar üzerinde yapılan incelemeler sonucu sahtelik yapıldığı saptandı ve mahkeme her iki sendika hakkında da yetkisizlik kararı verdi. 


Hatirlanacağı üzere 
Maden-İş bu işyerinde yetkiyi kazandığını iddia etmişti. Mahkemenin bu kararıyla Maden-İş'in ERDEMİR, İSDEMİR, 
MKE'den sonra bir kamu kuruluşunda daha sahteciliği ortaya çıkmış oldu. 


tular. 

İşçiler işverenin uygulamaları karşısında sendikanın hiç bir girişimde o bulunmadığını belirterek "üstelik sendika bizim direnmemizi de engelliyor. Fakat her şeye rağmen tekrar işe girinceye kadar direnmeye kararlıyız "diyorlar. 


Banko 
Di Roma'da uyuşmazlığa gidildi 
©öromes 
Sendikası 
Bölge 


Çalışma başvurdu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Banksif Federasyonuna bağlı kisa adı 
BROMES olan Banko 
Di Róma Mensupları 
Sendikası Banko Di Roma'da hak uyuşmazlığına gidildiğini açıkladı. 
Banko Di Roma işvereninin (o toplusözleşmenin bazı maddelerini uygulamaması yüzün- den uyuşmazlık çıktığını bildirildi. 
Öğrenildiğine gö re BROMES Sendikası 
İstanbul . Bölge Çalışma Müdürlüğünden Uzlaştırma Kurulu toplantası talebinde bulundu. 
11 Haziranda sendika 
ve işveren Bölge Çalışma Müdürlüğünde toplanarak taraf aracıların seçecekler. 


Sıkıyönetim Komutanlığı”nın açıklaması: 


Apocular Diyarbakır'da 10bin liraya üç 


katil kiralayarak bir kişiyi oldürttüler 


HABER MERKEZİ 
Diyarbakır, Hakkarı, 
Mardin, Siirt ve Urfa 
İlleri Sıkıyönetim Ko-Diyarbakır" 
da bir dükkanın önünde oturan ve sağ görüşlü oldukları bilinen 4 kişiye açılan ateş sonunda bir kişinin öldürülüp üç kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. 
Diyarbakır : Hakkari, Mardin, Siirt ve Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Basın Yayın ve Halk- 


la İlişkiler Şubesinin bu konudaki açıklaması şöyle: 


Diyarbakır'da 6 Haziran 1979 günü saat 14.30 
civarında Bağlar semtin- deki bir elektrikçi dükkanı önünde oturan ve sağ görüşlü olarak bilinen 
4 kişiye Apocular tarafından 10 bih Türk lirasına kiralandıklarını ifade eden 3 kişi tarafından ateş edilmiştir. Olayda bir kişi ölmüş 3 kişi ağır yaralanmıştır. (o Sanıklar üzerlerindeki otabancalarıyla yakalanmış olup olayın tahkikatı devam etmektedir. 


ANKARA 

Ankara Sıkıyönetim 
Mahkemesi 30 Haziran 
1978 günü saat 15 sıralarında * Keçiören Çekir- ge Sokakta Hürcan Gürsoytrak'ı öldürmekten sanık olarak yargılanan 
7 sahte solcunun davalarını karara bağladı. 

Kıdemli Hakim Albay 
Hamdi Sevinç Başkanlığındaki Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi "Politik görüş ve anlayış ayrılığı" nedeniyle "'Kendi siyasal görüşünde olmayanların ortadan kaldırılması karar ve kastına daya - ln" bu "katliama teşvik edip, öldürmeye sebebiyet verme ve bu fiile katılmak" suçlarını işleyen tüm sanıkların Türk Ceza Yasasının 149/2 maddesi uyarınca ölüm cezasına çarptırılmalarına karar verdi. 

Ancak sanıklardan Orhan Börçek, Bektaş Demir, Yavuz Ilıcak'ın 18 
yaşını doldurmadıkları nedeniyle cezalarının 
16 yıl 18 aya indirilmesine, Mehmet Köse'nin iyi hal ve davranışları nedeniyle ömür boyu hapis cezasına, diğer sanıklardan Abdullah Dalkıran, Yakup Ökmen'in cezalarının 8 yıl 4 aya çevrilmesine ve Selim Celasun'un da iyi hali nedeniyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına Ççarptırılmasına karar verildi. 


SUÇ DUYURUSU 


Kıdemli Hakim Al bay Hamdi Sevinç Başkanlığındaki Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 
"Sol görüşlü olduklarını söyleyen, ve belirtilen nitelikte silahlı eyleme kalkışan sanıkları bu fiillere tahrik ve teşvik eden şiddet eylemcisi kişi ve kuruluşlarla, haklarında suç duyurusunda o bulunulan sağcı ülkücü kişileri yine aynı davranışa yönelten koruyan ve kollayan kişi ve kuruluşlar hakk.nda da dosyadaki buna ilişkin deliller esas alınmak suretiyle yasal soruşturma yapılmak üzere sıkıyönetim komutanlığına ve askeri savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına"' karar verdi. 


İSTANBUL 
SIKIYÖNETİM 
MAHKEMESİ 

Gaziosmanpaşa'da 15 
Aralık 1977 günü Sinan Hepşen'i öldürüp, iki kişiyi de öldürmeye teşebbüsten sanık ülkücü komando Mustafa Baki Gülcan'ın duruşmasına dün devam edildi, 

İstanbul Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmada şanık avukatları M. Baki Gülcan'ın "'megolaman ve ruh hastası" olduğu yolundaki iddialarını tekrarlayarak sanığın Adli Tıp' 
ta müşahede altına alınmasını talep ettiler. Geçen duruşmada dinlenen Bilirkişi Askeri doktor müşahade altına alınmasına gerek yoktur şeklinde rapor vermişti, Avukatların ısrarı üzerine mahkeme sanığın 6 hafta süreyle Adli Tıp Meclisinde müşahade altına alınmasına karar verdi. 

KUYUMCU SOYAN 

KOMANDOLAR 

Artvin Cezaevindeki ülkücü arkadaşlarına yardım etmek için 20 Nisan 
1978 günü Çemberlitaş" 
ta kuyumcudan 10 kilo altın ve 200 bin lira para çalan komandolarla, altınları satın alan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Dün Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan 


@ Senatör Gürsoytrak/ın yeğenini öldüren 7 sahte solcu mahkum oldu 


duruşmada soyulan dükkanın sahibi Mehmet 
Türkmen, sanıklardan ülkücü komando Musa Serdar Ülken'i teşhis ederek soygunu yapanlardan olduğunu söyledi. Bu arada duruşmaya ara verildiği 


mak istedi. Ancak güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucu olay yatıştırıldı. 
ALMANYA'YA 
KAÇAN 
KOMANDOLAR 
Zeytinburnu'nda as- 


Akbal adlı komandoların duruşmasına devam edildi. Duruşmaya müdahil olarak katılan avukat, sanıklardan Mehmet Akbal' 
ın ve savunma tanığı olarak gösterilen, Suriri Fer" in bir çok olaylara karıştığını ve şimdi de Almanya'ya kaçtıklarını söyledi. ADANA'DA 
Paktaş -2 fabrikasın 

da işyeri temsilcisi olarak 


bir sırada, sanıklardan ülkücü Erol Meriç sanıklardan Yılmaz Civler'in üzerine hucum ederek vur- 


kerden yeni dönen Necip Bulut'u öldürmekten sanık olarak yargılanan Adnan Cengil ile Mehmet 


çalışan Recai Müminoğlu fabrika dışında bir grup komandonun saldırısına uğrayarak bıçakla ağır yaralandı 


İşçiler, "'kooperatifimize saldırdılar, hamur makinasına cam attılar. " diyorlar. 


Halka ucuz gıda ve iyi ekmek temin edince 


Tüketim ve Ekmek Kooperatifinin başına gelmedik kalmadı 


MAZHAR FEDAKAR 


1977 yılının altıncı ayında kurulan Tüketim ve Ekmek Kooperatifi halka ucuzundan gıda maddesi ve iyisinden ekmek vermeye başlayınca başına gelmedik kalmadı. En başta karşısına 17 fırının üretimini durdurarak kurulmuş Bakırköy Fırıncılar İmalat ve Ticaret Anonim Ortaklığı çıktı. 

Bakırköy Fırıncılar İmalat ve Ticaret Anonim Ortaklığı gerçi 67 fırın sahibinin birleşmesiyle kurulmuş, Bakırköy'de ekmek üretimini merkezileştirmişti. Ama yüzde vermemek için bakkallara ekmek vermiyordu. 
Bu yüzden de halk ekmek alabilmek için saatlerce fırın kapısında kuyruk- ta beklemek zorundaydı. İşte Tüketim ve Ekmek Kooperatifi halkın en başta ekmek ihtiyacına cevap vermek için kurulmuştu. 160'ı bakkal olmak üzere esnaf ve halktan 286 ortakla hemen birleşmişti. Kuruluşundan üç ay sonra da modern araçlı kooperatifin ekmek fırınını hizmete açmışlardı. Günde 15.000 ekmek üreten kooperatif çevre halkının üçte ikilik ekmek ihtiyacını karşılıyordu. 

Tüketim ve Ekmek Kooperatifinin bu çalışmalarından tedirgin olan 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Cerrahpaşa Ebe-Hemşire Laborant Okulu öğrencileri sorunlarının çözümü için müdürle yaptıkları görüşmeden sonuç alamadılar. 

Bilindiği gibi, önceki gün öğrenciler 4 aydır, verilmeyen 75 lira gibi komik miktardaki maaşlardan ve okuldaki yoğun baskılardan dolayı direnişe geçmişlerdi. 

Dün saat 15'de bütün öğrencilerin müdürle yapacakları toplantıya muhabirimiz, olayın kamuoyuna yansımasını önlemek için alınmak istenmedi. Ancak muhabirimiz bunlara rağmen toplantıyı takip etmeyi başardı. 

Toplantıda Müdur Prof, Bülent Berkarda, öğrencilerin maaş sorunlarıyla ilgili olarak, muhasebe işleriyle ilgilenen Osman Olgun'un Ankara ya gönderdiklerini söyledi. 

Maliye (Bakanlığı'nın (o öğrenci maaşlarını artırmakta direndiği için ödeneyi durdurduğunu belirten Berkarda, "Yasalarda da yatılı öğrencilere verilecek maaş miktarı konusunda açıklık yoktur" iddiasında bulundu. 


ANKARA (AA) 
USYM Başkanı Prof. Altan Günalp'tan öğrenildiğine göre, 15 Haziran'da yurt içinde 35 il merkezinde ve Kıbrıs'ta Lefkoşe'de yapılacak olan sınavlara 434 bin 57 aday katılıyor. Sınavlar sonunda bu yıl yine 350 
bini aşkın aday da yüksek öğrenim ekl giremeyerek açıkta kalacak. 


ÜSYM Başkanı Günalp, sınav belgeleri eline geçmeyen ya da belgelerini yitiren adayların ÜSYM'ye başvurarak yenilerini çıkarabileceklerini bildirdi. Sınava az bir zamanın kalması nedeniyle adayların başvurularını merkeze elden yapmalarını #belirtti. 


Cerrahpaşa Hemşirelik Okulu öğrencileri: “ Haklarımızı alacağız” 


ÜSS'na katılan 434 bin 57 adaydan 
350 bini açıkta kalacak i 


şirket yöneticileri daha önce kendilerinin kapattığı kooperatifin 500 metre ilerisindeki fırını tekrar açtılar ve kooperatifi çökertmek için ekmeği 
250 kuruştan satarak rekabete giriştiler. Ama kooperatif üyesi bakkallar da kooperatiften 275 kuruşa aldıkları ekmeği zararına 250 kuruştan satarak kooperatifin çökmemesini sağladılar. Bu durum sekiz ay kadar devam etti. 

Kooperatif Başkanı Ahmet Uysal "Başımıza gelenler bu kadarla da kalmadı" dedi ve şunları anlattı: 

"Halkın parasıyla 876 bin liraya aldığımız hamur kesme makinasına demir attırdılar. Su deposuna mazot döktüler, hamur makinasına cam attilar. Biz yılmadık. Ben 60 yaşındayım. Bu saldırılara karşılık birçok gece fırında yattım bekledim. 

60 yaşında, Kooperatifin mücadelesini veren Ahmet Uysal "Hükümet bir zamanlar halk kooperatiflerine yardım edeceğini söylüyordu.Bizim o sözlerin hiç birine inancımız kalmadı" diyor ve hükümetin ve devlet kuruluşlarının da yaptıklarını anlatıyor. 

YARIN: "HALK EKMEK YEMEYİVERSİN" DEDİLER 


Böylece öğrencilere 4 aydır söylenenler tekrarlanarak bu konuda hiç bir çözüm getirilmedi. 

Toplantıda öğrenciler, yoğun baskılardan dolayı bunalım pegian öğrencilerin akıl hastanesi kliğinine gönderilmekle tehdit edildiklerini belirterek anti-demokratik uygulamalarn kaldırılmasını istediler. Ayrıca hafta sonu izinlerinin de ceza olarak lerinden alınmasına karşı çıktılar. 

Okul müdürü ise uygulamayı savunarak "Her okulun bir yönetmeliği vardır. Buna uyulur." dedi. Öğrencilerin izinlerinin ellerinden alınarak cezalandırılmasının durdurulmayacağını, bu konuda bir tüzük hazırlayacağını belirtti. 

Stajların bir aya indirilmesi konusundaki öğrencilerin talebini de "'düşünürüz" diyerek geçiştirdi. 

Sonuç olarak öğrencilerin giyim ihtiyaçları ve kantin meseleleri konusunda belirli çozümler' getirileceğine söz verilirken, kilit sorunlara hiç bir çözüm getirilmedi. Öğrenciler haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini söylüyorlar. 


Sınavda dört yanlışın bir doğruyu götüreceğini belirten Günalp adayları sahte sınav cevap anahtarları satıcılarına karşı da uyardı. 

Bu arada Konuk Öğrenci Projesi bu yıl da uygulanacak. 2 Hazirana kadar Gençlik Sorunları Genel Mü dürlüğüne ya da sekiz ildeki Beden Terbiyesi Genel (Müdürlüklerine başvuruda bulunan gönüllü aileler 13- 
14 Haziran tarihleri arasında adayları 
evlerinde konuk edebileceklerdir. 

USS'ye katılmak üzere 11-16 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da bulunacak öğrenciler için Anadolu Trakya garajı ile Harem ve Haydarpaşa Garında 40 kişinin görevli olduğu 
4 danışma bürosu kuruldu. 


7 haziran 1979 


TİKP Parti Meclisi 26-29 Mayıs günleri toplandı 


TİKP, U-2”lere karşı toplantı ve 


yürüyüşler düzenliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi, Parti Meclisi il ve ilçe başkanlarının da katılmasıyla 26-29 Mayıs günleri İstanbul'da toplandı. TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, basına yaptığı açıklamada canlı tartışmalara sahne olan toplantının sonunda, Haziran 

"ayında Ü-2 uçaklarına karşı toplantı, miting ve yürüyüşlerin düzenlemesinin kararlaştırıldığını bildirdi. 

Parti Meclisinin halk kitlelerinde TİKP'ye büyük bir ilgi ve yöneliş olduğunu tespit ettiğini bildiren Perinçek, bu yıl sonuna kadar 40 il ve yaklaşık 200 ilçe merkezinde örgüt kuracaklarını kaydetti. 

Perinçek, Parti Meclisinin ''Moskova'nın. yıkıcılığına ve MHP'nin terörüne karşı Milli Birlik Hükümeti kurulması talebinin geniş halk yığınları içinde yayılacağı" görevini tespit ettiklerini açıkladı. 

TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Parti Meclisi toplantısı ile ilgili açıklaması şöyledir: 


TİKP Parti Meclisi İl ve İlçe başkanlarının da katılmasıyla 26-29 Mayıs günleri İstanbul'da toplandı. Baştan sona canlı tartışmalara sahne olan toplantı, parti tabanında yükselen devrimci çoşkunluğu da yansıtıyordu. 
Parti Meclisi, halk kitlelerinde Partimize büyük bir ilgi ve yöneliş olduğunu tespit etti 


örgütlenme ve genel seçimler 


Partimizin bugün yurdumuzun he~ men her yerinde güçleri vardır..Bununla beraber Partimiz, bu güçleri an cak 25 İl ve 41 ilçe merkezinde örgütleyebilmiştir. Naylon örgütler kurma çizgisini reddeden Partimiz, eli ekmek tutan emekçi önderlerine dayanan Örgütlenme çizgisinde ısrar ederek, bu yıl sonuna kadar 40 il ve yaklaşık 200 ilçe merkezinde örgüt kurmuş olacaktır, 1980 yılına girme- den 15 ilde bütün ilçeleriyle birlikte örgütlenmeyi tamamlayarak önümüz- deki genel seçimlere katılacağız. 


“Moskova'nın yıkıcılığına ve MHP'nin terörüne karşı 
Milli Birlik Hükümeti” 


“Parti Meclisi, Ecevit hükümetinin Türkiye'nin büyük meselelerini çözmek için,büyük güçleri birleştirme şansını yitirdiğini tespit etmiştir. Bugünkü çıkmaz, eşkiyaya yataklıkeden MC hükümetlerinin ve son Ecevit hükümetinin çıkmazıdır. Güçlenen eğilim, zorbalığı koynunda barındırmayan,tam tersine zorbalığın ve terörün üzerine yürüyen hükümetlerin kurulması'yönündedir. Partimiz, bu eğilim- den güç alarak "Moskova'nın yakıcılığına ve MHP'nin faşist terörüne karşı" yurdumuzdaki en geniş güçleri birleştirecek bir Milli Birlik Hükümeti kurulması talebini geniş yığınlar içinde yayacaktır. 

“Ecevit hükümetinin ve Demirel'in Orta Doğuda tertip ve kışkırtmalarda bulunan iki süper devlete karşı birli- ge değil, bölünmeye hizmet eden tutumlarına ve özellikle Sovyet sosyalemperyalizmine karşı izledikleri teslimiyetçi siyasetlerine karşı mücadele, Milli Birlik Hükümetinin yolunu da açacaktır. Partimiz, Demirel'in Rusya tehdidi karşısında susan fakat paslı anti-komünizm silahına sarılarak ülkücü cinayet şebekelerini mahkum etmekten kaçınan tutumuna karşı mücadeleyi bir demokrasi görevi saymaktadır. 


Ekonomik baskılara ve anarşiye karşı kitle mücadelesini destekliyoruz 


“Geniş halk kitleleri içinde, Sovyetler Birliği'nden ve MHP'den kaynaklanan anarşiye ve ekonomik buhranın ağır yüklerine karşı mücadele isteği yükselmektedir. Parti Meclisimiz, kitle hareketinin yeni bir yükselişin eşiğinde olduğunu tespit etmiştir. Halk kitlelerinin bağımsızlık, birlik, barış,özgürlük ve refah amaciyla yürüteceği mücadeleleri kararlı olarak destekleyecek ve ilerleteceğiz. 


141-142.maddeler Mussolini'nin yanına gönderilmelidir 


"İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, 142. maddenin Anayasaya aykırılığı talebini ciddi bularak Anayasa Mahkemesine göndermiştir. Anayasa Mahkemesinin ülkemize yakışmayan ve Anayasamıza aykırı olan bu Mussolini kanunlarını iptal etmesini diliyoruz. 


Kıbrıs'ın iki toplumu 


arasındaki görüşmeleri destekliyoruz 


“Kıbrıs'ın iki toplumunun görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüme ulaşmak için attıkları ilk adımı destekliyor ve başarısının devamını diliyoruz. Kıbrıs meselesinin barışçı bir çözüme ulaşması, Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs ve Ege'deki savaş kışkırtıcılığı» na önemli bir darbe indirecek ve bütün dünyada barışı güçlendiren bir rol oynayacaktır. 


Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır 


"Ecevit hükümetinin Amerika U-2 uçaklarının hava sahamızda uçmasına izin vermesini ve bunun için Rusya' nın onayına başvurmasını protesto ediyoruz. Türkiyemizin egemenliği iki süper devlet arasında pazarlık konusu olamaz. Ecevit hükümetinin tutumu, hem milli bağımsızlık ve egemenliğimize aykırıdır, hem de Rusya" ya teslimiyetin bir ifadesidir. 

"İki süper devlet arasındaki SALT 
2 anlaşması Ecevit'in ileri sürdüğü 
gibi dünya barışına hizmet etmiyor, tam tersine Avrupa veTürkiye üzerin- deki Rus tehdidini ağırlaştırıyor ve savaş bulutlarını artırıyor. Yatıştırmacılık ve yumuşama, dünyanın tek efendisi olmak isteyen Sovyetler Birliği'nin yeni köprü başları elde etmesinden başka birşeye yaramıyor. Savaşı geciktirmenin biricik yolu saldırgana karşı direnmek ve çetin ceviz olmaktır. 


“Partimiz, Haziran ayında "Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır! " sloganı altında bir mücâdele kampanyası yürütecek ve bağımsızlık bayraklarını yükseltecektir. Bu amaçla 17 Haziran günü Kayseri'de başlamak üzere, Düzce, İzmit, “Karadeniz Ereğli, Karabük, Zonguldak ve Bursa'dâ kapalı salon toplantıları ve yurdumuzun ondan fazla yerinde miting ve yürüyüşler düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün Türkiye Halkını ve basınımızı U-2 uçaklarına karşı açtığımız bu kampanyayı desteklemeye toplantı, miting ve yürüyüşlerimize katılmaya çağırıyoruz. 


chwarz: Türk yetkilileri bana MHP'nin K.Maraş atllamı ile ilgisi olduğunu söylemediler” 


Hazırlayan:ar: Yıldırım Dağyeli 


Güneş: 


BAHA TARGÜN-ZAFER TOKER FRANKFURT'TAN BİLDİRİYOR 


“Avrupadan silah kaçakçılığını suç örgütleri finanse ediyor” 


e Bu örgütlerden biri”nin lideri adına bir Alman bankasına para yatırıldığı saptandı ” 


4 Haziran'da Federal 
Almanya İçişleri Bakanı Rudolf Gerhart Baum'un davetlisi olarak Bonn'a gelen İçişleri Bakanı Ha- 


HADİ ULUENGİN 
PARİS'TEN bildiriyor 


Türkiye ile IMF arasında ana konularda görüş birliğine varıldığı dün Paris'te Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu tarafından resmen açıklandı. Müezzinoğlu IMF ile anlaşmaya varılan ana konular hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı, IMF Avrupa Masası Şefi Whittom ile Ankara'ya hareketinden önce Türkiye'nin OECD temsilciliğinde yeniden dört saate yakın görüşen Ma- 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'ye yapılacak acil ekonomik yardımın koordinatörlüğünü üsilenen Federal Almanya 
Aşağı Saksonya Maliye 
Bakanı Walter Leisler 
Kiep, "bu yardım programının kendi başına bir istikrar sağlayacağını sanmıyorum" dedi. Kiep, almanya'nın Sesi Radyosunun sorularını cevaplarken, yardım programı konusunda şöyle konuştu: 


"Bu yardım programı aslında ancak bir ilk ateşleme görevini yerine getirebilir ve bu yardım aslına bakılırsa, Türkiye'nin kendi dertlerine kendinin çare bulması için yapılmıştır, Kanımca Türkiye de varolan iç potansiyelin ve Türk hükümetinin kuracağı çerçeve koşullar pazar gerisindeki güçleri de geliştirecek bir ortam yaratacak ve nihayet Türk halkının kendi göstereceği çabada başarıya ulaşmasını sağlayacaktır." 


Kiep ayrıca Türkiye nin ekonomik alanda istikrar sağlayabilmesi için 


san Fehni Güneş Batı Almanya'daki resmi tamaslarını sürdürüyor, Güneş dündüzenlediği basın toplantısında, silah 


liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu toplantının bitiminden sonra Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada Türkiye ile IMF arasında anlaşmanın genel çerçevesinin belirlendiğini, hafta sonuna kadar Paris'te sürdürüleceği sanılan Türkiye IMF görüşmelerinde henüz tamamlanmayan teknik sorunların da çözümlenmesinin beklendiğini belirtti: 

Maliye Bakanı, OECD çerçevesinde, Türkiye'ye yapılması kararlaştırılan yardımın bir miktarının 


daha birkaç ayın geçmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi. 


Kiep, bu yardımın kullanılmasında Türkiye' deki kargaşalıktan tedirgin olduğunu ifade ederken şunları söyledi: 


"Türkiye'nin içişlerine karışmak istemeden şöyle söyleyelim: Türkiye'deki siyasal güçler arasında çok güçlü bir kutuplaşma var, Bu durum oldukça korku verici. Bu üzücü bir durum. 
Çünkü ekonominin sağlikli bir duruma kavuşması için belli bir barış havasının. ve . huzurun var olması gerekir. Biz kendi ilkelerimizden hareket ederek, aslında Türkiye'nin bir büyük koalisyona gereksinme duyduğunu söylerdik. 


Bukesinliklebir tavsiyede bulunduğum anlamına gelmemeli, Söylemek istediğim şu; bizler böyle bir durum 'içinde bulunacak olsaydık, o zaman böyle bir çözüme gidilmesini ciddi bir biçimde düşünürdük. Sizin sözünü ettiğiniz durum, yani Batılı Ülkele- 


kaçakçılığını, bilinen bazı "su€ örgütlerinin" organize ettiğini vurguladı. 

Güneş, Almanya'nın 
Münih şehrindeki bir 


Müezzinoğlu:” Türkiye, IMF ile ana konularda anlaştı” 


avans şeklinde Türkiye' 


ye derhal verilmesinin sözkonusu olup olmadığı şeklindeki bir soruyu, 


"Bu, IMF ile bir anlaşmaya varıldıktan sonra daha çabuk gerçekleştirilecektir"' şeklinde cevap verdi. 

OECD çerçevesinde 
Türkiye'ye yapılacak yardıma katılan ülkelerle ikili görüşmelerden ilkinin Cumartesi günü İsviçre ile Paris'te başlayacağını belirten Müezzinoğlu, bu ikili görüşmelerin yakın- da Belçika, Avusturya ve Norveç'te de başlatılacağını ve görüşmelere ka- 


Kiep, Batı yatdımının tek başına Türkiye'de istikrarı sağlayamayacağını söyledi 


rin Türkiye'ye yaptıkları yardım karşısında, belli bir hayret ve anlayışsızlıkla karşılaşma durumu Türkiye içinde varolan genel kutuplaşmanın bir ifadesidir bence," 


Kiep, daha sonra Almanya'nın Sesi Radyosunun sorularını cevapladı, Soru ve cevaplar şöyle) 


Radyo: Batılı ülkelerin Türkiye'ye yalnız bu ülkenin bağlaşıkları olması nedeniyle değil, ama aynı zamanda kendi çıkarlarının selamöti * açısından da, örneğin güvenlik konusu! gibi; yardım etmek istedikleri biliniyor. 
Ancak son zamanlarda yardım etmek isteyen ülkelerin gösterdiği dayanışma da gözden kaçmıyor. Siz de bu kanıyı paylaşıyor musunuz? 


Kiep: Evet, tümüyle, Türkiye'ye yardım edilmesini zorunlu kılan savları sayarken şu siralamayı gözönünde bulundurdu. Önce hür parlamenter bir rejimde yaşayan, hür ve demokratik bir hükümeti olan bir ülkeye ekonomik sıkıntı- 


bankaya , Türkiye'nin suç örgütlerinden birinin lideri adına para yatırıldığınının saptandığını belirtti. 


tlacak Türk heyetinin Ankara'dan tespit edilerek ilgili ülkelerin başkentlerine en kısa zamanda geleceklerini belirtti. 
Paris'te sürdürülen Türkiye-IMF görüşmelerinde kesin anlaşmanın hafta sonunda saptanma- s ve Türkiye'nin niyet mektubunun Maliye Bakanı tarafından imzalanmasından sonra IMF yetkililerine sunulması bek- 


leniyor. 
Yardımın Türkiye'ye! 
gelmesinin ise ancak 


Temmuz ayı ortalarından sonra gerçekleşebileceği sanılıyor. 


ların atlatması yolundaki bir yardımın sözkonusu olduğunu belirttim ve Türkiye'de demokrasi rejiminin başka bir seçeneği bulunmadığını savundum, Çünkü Türkiye" 
deki demokrasinin çökmesi, Batı'nın demokratik ülkeleri için çok sert bir darbe olur. Sonra Türkiye'nin istikrara kavuşturulmasının tüm Yakın ve Orta Doğu'da 


istikrarın yeniden sağlan-f . 


masında büyük rol oynayacağına işaret ettim. 
Son olarak da Türkiye' 
“ni” öğrafi korluümu “Bakımından ülkenin aşkeri 
« Ne, ştxatejik çıkarları açısından vazgeçilmez bir bölgede Yer aldığını öne sürdüm. 
Bu savlarımdan öncelikle birincisinin, yani Türk demokrasisinin kurtarılması gerektiği görüşünün son derece anlayışla karşılandığını hoşnutlukla algılarım. Japonya'nın da ikinci savaştan bu yana ilk kez bu tür bir yardım kampanyasına katılmaya hazır olduğunu öğrenmek beni olumlu yönde etkiledi. Bu da son derece olumlu bir gelişme- yi simgeliyor." 


Türkeş'le görüşen tek Milletvekili 


SCHWARZ:"AP'yi öyle 


= Dün Rheinland Pfalz Eyaleti İçişleri Bakanı 
Kurt Böckmann, Devlet Müsteşarı Alois Schreiner ve Eyalet Polis Şefi Eugen Sauer ile görüşmelerde bulunan Bakan Güneş, daha sonra eyalet toplum polisi ve sahil muhafaza polisinin O çalışmalarını yerinde izledi. İçişleri Bakanı Güneş dünkü görüşmelerden sonra, Meinz şehrinde Türkiyeli gazetecilere gezisi hakkında açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin (o yönelttiği soruları yanıtladı. Bakan gezisi hakkında bir açıklama yaparak şöyle dedi: 


“İçişleri Bakanlıkları arasında nasıl işbirliği yapılabileceğini görüşüyo- 


ruz. Ne alıp ne verebiliriz. Buraya sırf bir takım şeyler istemeye gelmedik." 

Güneş. bir gazetecinin sorusu üzerine, Almanya' 
dan finanse edilen silah kaçakçılığının, diğer bazi Avrupa ülkelerinden alnan silahların Türkiye ye gönderilmesi şeklinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine "silah kaçakçılarının" ideolojik bağlantılarının da görüşmelerde gündemde ele alınıp alınmayacağı şeklindeki sorumuza, Bakan, böyle bir konunun gündemde Olduğunu ve silah kaçakçılığını bilinen bazı "suç örgütlerinin" organize ettiğini vurguladı 


ÖNEMLİ BİLGİLER 


Federal Almanya'ya yaptığı ziyaretin ikinci günü akşamı tekrar Türk gazetecileriyle görüşen Güneş, silah kaçakçılığının finanse edilmesi konusunda ellerinde oldukça önemli bilgiler bulunduğunu bildirdi. 

Güneş, Almanya" 
nın Münih şehrindeki bir . bankaya, Türkiye' 
deki suç örgütlerinden birinin lideri adına para yatırıldığının saptandığını belirtti. Bakan Güneş, bu liderin, Almanya' 
ya geldiğinde belli siyaset adamlarıyla görüşmeler yaptığını söyledi. 

Güneş açıklamasında, yurt dışındaki işçilerimizin Türkiye'ye gelişlerin- de polisten zorluk görmemeleri için önlemler alınacağını bildirdi. 

Güneş döviz kaçakçılığı ile ilgili bir soru üzerine de "'Polis artık büyük kaçakçıların üstüne gidilebileceğini öğrenmiştir" seklinde konuştu. 


Schwarz, MHP'lilerin cinayet işlediklerini 


reddediyordu 


Alevi-Sünni çatışması mı? 


(K.MARAŞ DAVASINDAN NOTLAR) 


Sanık avukatları sanıkların fotoğraflarının ç:ekilmesinden niçin bu kadar rahatsız oluyorlar? 

Birbirine bağlı olan olayların niçin tefrik edilmesini, ayrı ayrı görülmesini istiyorlar? 

Müdahil avukatlar arasında niçin MHP'li yok, katliamdan mağdur olanlar arasında niçin MHP" liler yok? 

Ökkeş Kenger ve Mehmet Leblebici niçin yer değiştirerek arka sıralara gittiler? 

Hasan Balcı ilk hazırlık soruşturmasında kendini niçin “Fabrikatör, eski MHP İl Başkanı" diye tanıttı da, olaylar sırasında MHP K.Maraş İl Yöneticilerinden olduğunu söylemedi? 

Davada toplam 807 sanık olmasına rağmen, MHP'nin yayın organı olan Hergün gazetesi dünkü sayısında niçin "306 yurttaşı MHP' ve AP'li 
17 Avukat Savunacak" diye baslık attı?" 

Kahramanmaraş katliamının bir Alevi-Sünni çatışması olduğu şeklindeki iddialar karşısında insanın aklına ilk takılması gereken sorular bunlar. 

İddianamenin çeşitli yerlerinde" Alevi-Sünni çatışması devam ederken”, "şehirdeki mukatele devam ederken" gibi ibarelerin geçmesi ve çeşitli olaylar arasında bağlantı kurmayarak ayrı ayrı ele alınması, savcıların da yaratılmaya çalışılan, görüntüden belli ölçüde etkilendikleri izlenimini veriyor. K 

Ama Kahramanmaraş olaylarının, ülkenin her yanında kolları olan gizli faşist örgütlerin, mezhep ayrılıklarını da körükleyerek planlı bir tertiple halkı katletmesi olduğu, iddianemede geçen çok çeşitli örneklerle de belli. 

Çiçek Sinemasına ‘bomba atılması olayının ayrıntıları, iki öğretmenin öldürülmesi ve cenazelere saldırılması olaylarının ayrıntıları, cenaze olaylarının gecesinde Ökkeş Akkuş'un evinde elebaşıların katliam planlarını kararlaştırdıkları toplantının ayrıntıları, bu tertibin iddianamede- ki bazı kanıtları. 

Olayları bastırmak üzere Kahramanmaraş'a gönderilen birlikten bir subayla görüşüyoruz. 

“Öğretmenlerin perşembe günü öldürülmesi planlıydı. Perşembe günü Kahramanmaraş'ın pazarıdır. Ulucami kutsal sayıldığından pazara gelen köylüler bir gün daha kalıp cuma namazını Ulucamide kılmak isterler. Perşembe günü öldürülen öğretmenlerin cenazelerinin cuma günü Ulucamiye götürüleceği düşünülerek olaylar planlanmıştı” diyor. Olayları yaşayanlar, bağlantıyı daha rahat kurabiliyorlar. 

Sanık avukatları iddianamenin olaylar arasında bağlantı kurmamasından yararlanarak, çeşitli olayların davalarının birbirinden ayrılmasını istediler. Amaç; bütünlüğü bozarak MHP" nin sanık sandalyesine oturtulmasını önlemek. 

Duruşmalarm gizli yapılmasını istemeleri- nin, fotoğraf çekilmesinden bu derece rahatsız olmalartfiiri dedöri”de tiyni. Yeni tânıklâr ortaya çıkmasın» MHP'nin sorumluluğu daha fazla” aydınlanmasın. 

Duruşmaların üçünçü gününde katliamcı sanıkları savunan MHP'li avukatların yanına Politika gazetesinin de oturduğu görüldü. Sahte TKP'nin gazetesi, Kahramanmaraş'ta katledilen halkı savunan müdahil avukatların "bölgede siyasal güç kazanmak ve kitlelerden puan toplamak için" duruşmalara katıldığını yazarak MHP'nin avukatlığı görevini yerine getiriyor. 

NOT: Bazı okurlar, "basında bir boşluğu dolduruyoruz" diye Aydınlığa sövmenin dozunu artırma anlamında bir "atılım" yapan "Politika"'danniçin söz etmediğimizi meral etmiş o0- labilirler. Kahfamanmaraş davası duruşmaların- dan bulduğumuz ilk fırsatta Politika 'nınnasıl bir boşluk doldurduğu konusunu ele alacağımızdan kuşkunuz olmasın. 


sürekli 


Milletvekili Heinz Schwarz'la Bonn'daki meclis bürosunda görüştük. Sözü hemen Kannapin' den açtık. MHP ile ilişkisini, Almanya'nın MHP'nin katillerle - dolu olduğunun bilinmesine rağ- 


men MHP'lileri koruduğunu, hatta iki MHP'li yöneticiyi evinde oturuyorlarmış gibi gösterip, oturma izni almalarını sağladığını anlattık. Bir yandan Leissler -Kiep gibi bir CDU'lunun Türkiye için bir şeyler yapmaya çırpınırken, öte yandan da Hans Eckhardt Kannapin gibi bir CDU'lunun Türkiye'de iç savaş çıkartmaya çalışan taraflardan biri olan MHP ile ilişkiler geliştirilmesine çalışmasını anlayamadığımızı söyledik. 


SCHWARZ: "Kannapin'i Türkiye'de uzun yıllar süren çalışmalarım sırasında tanıdım. Onu tanıdığımı söylemekte bir mahsur görmüyorum. Siz Almanya' da aşırı sağcı Türklerin faaliyet gösterdiklerini iddia ediyorsunuz, Fakat İçişleri Bakanlığının yayınlarında sizin iddialarınızı doğrulayan bir taraf yok." 


© Baha Targün 


AYDINLIK: "MHP'li rin bir kısmı Almanya'ya kaçtı, 


Hatta Türkiye Hükümeti bunlar- dan ikisinin Alman Hükümetin- 


den iadesini talep etti. Şimdiye kadar bir sonuç alınamadı, Biz de MHP'li katillerin peşindeyiz. 
Bulur bulmaz gerekli yerlere bildireceğiz. MHP Almanya'da çalışmalarına hız verdi. Kannapin bunlara yardım ediyor." 

SCHWARZ: "Biliyormusunuz durmadan MHP ve katiller deyip duruyorsunuz. Eğer katiller var- sa bulunup Türkiye'ye gönderilir. Fakat sizin telkin etmeyi amaçlayan iddianızı anlayamıyorum. MHP ve bu iki katili biribirine aitmiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz "'. 

AYDINLIK: "Bir yıldır, her ay yüzden fazla cinayet işlendi Bunların çoğunu MHP'liler işle- di. Bu sayılar uydurma değil." 

SCHWARZ: "Kim tarafından tespit edildi?” 

AYDINLIK “ Savcılıklar, mahkemeler ve diğer devlet organları tarafından tespit edildi." 

SCHWARZ: "Ben Türkiye'ye gittiğimde Türk İçişleri Bakanıyla görüştüm. Bana böyle bir şey söylemedi.” 

AYDINLIK: 
söylemedi." 

SCHWARZ: "Cinayetlerin ço- 


"Nasıl bir şey 


katille- 


güçlendirmeli ki, Türkeş işe yaramaz olsun” 


lemedi. Resmi bir parti katiller- den oluşuyorsa nasıl var olmaya devam edebilir? Bana öyle geliyor ki, siz Türkiye'deki problemlerinizin bir kısmını Almanya'ya aktarmaya çalışıyorsunuz. Biz bunu engellemeye çalışmak zorundayız. MHP'nin katiller örgütü olduğu diye birşey ispat edilmemiştir. Benim bildiğim MHP siyasi bir partidir." 

AYDINLIK: "Geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen Kahramanmaraş katliamından habebiniz var mı?" 

SCHWARZ: "Evet, var,” 

AYDINLIK: Bu katliamda MHP'nin oynadığı rol Alman basın ve televizyonunda yeterince belirtilmedi mi?" 

SCHWARZ: "1979 içinde iki kez Türkiye'ye gittim. İkisinde de Türkiye Hükümetinin temsilcileriyle buluştum. Benim gibi Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenen bir Alman'a bu olay hakkında bilgi verilmemesine şaşıyorum. Eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı bu bana da anlatılırdı sanıyorum. Bana birşey anlatılmadı. Benim bildiğim, Türkiye Güvenlik Organlarından edindiğim bilgilere göre Türkiye'de! 


haberim 


ğunu MHP'lilerin işlediğini söy- - esas tehlike komünist - anarşist 


çevrelerden geliyor. Benim öğrenebildiğim bu. Sizin iddialarınızın doğruluğundan şüphe ediyorum. Ama bu, durum hakkında Türkiye'deki arkadaşlarımız- dan yeni bilgiler edinmeyecegim demek değildir. Durumun resmi niteliğini ve neler bilindiğini öğrenmek isterim." 
AYDINLIK: "Sizinle telefonla görüştüğümüzde siz AP'yi tanıdığınızı söylemiştiniz. Mutla- ka AP'den arkadaşlarınız da vardır. AP içinde son zamanlarda AP'nin MHP'den elini çekmesini isteyen bir eğilimin olduğunu size anlatmadılar mı?" 
SCHWARZ: "AP bizim resmi kardeş örgütümüz. Türkiye'ye gittiğimizde çok yararlı görüşmeler yapıyoruz." (Schwarz, burada AP ile işbirliğini anlatarak soruyu geçiştiriyor.) 
AYDINLIK: "Bay Schwarz, siz de Kannapin gibi MHP. hakkında olumsuz bir şey söylendiğinde bunu kabul etmek istemiyorsunuz, İnanmak istemiyorsunuz. Örneğin Almanya'da geniş çevreler MHP'nin katiller- den oluştuğunu değilse de, bir sürü olayın ve cinayetin faili olduğuna inanıyor. Bir sürü MHP' li, mahkeme önünde, bir kısmı yıllarca ceza yedi. Bunların içinde MHP'nin önde gelen şube 


yöneticileri var. İdamla yargılananlar var. Alman kamu oyunda bütün bunlar bilinirken, neden siz MHP'nin yaptıklarına inan mak istemiyorsunuz?" 

SCHWARZ: “Neden inanmak istemiyorum? Tabii ki ilgileniyorum. Aşırılığın ister sağdan ister soldan olsun, hakkından gelinmesini istiyorum. Biri bu. Bu da ekonomik mesele kadar önemli Şaşırdığım şu: Basında sanki sadece sağdan gelen bir anarşi varmış gibi gösterilmek. isteniyor. 
Soldan gelen anarşi ele alınmıyor. Benimdurumununşu: İster sağdan ister soldan olsun ben anarşiye anarşi derim. Esas mesele budur. Anarşiyi sıkıyönetimle önlemek zor mesele, Ordunun görevi bu değildir. Bu görev polisindir. Fakat benim karşı çıktığım şu: Siz cinayetlerin çoğu,MHP tarafından işlendi diyorsunuz. Bu bir iddiadır. Benim Türkiye'den edindiğim bilgiler bu iddiayı doğrulamıyot.” 

AYDINLIK; "Sayın Schwarz siz, Türkeş ile görüşen tek politikacısınız Almanya'da Straus ve Kohl bu görüşmeyi reddederken siz neden böyle bir görüşme gereği gördünüz?" 

SCHWARZ: “Birincisi, partimin başkanının tutumu beni 


bağlamaz. Ben özgür bir insanım. 
Türkeş gibi bir insanla tanışmak 


istiyordum. Bunun içingörüştüm.' 


AYDINLIK: "Öteki cılar Türkeş gibi birine, Almanya'da siyasi ilişki kurmuş olma imkanını vermemek için görüş meleri reddettiler. Siz neden onlar gibi davranmadınız?" 


politika 


SCHWARZ: “Dediğim 
Türkeş'i tanımak 


gibi, istiyordum. 


AYDINLIK: "Türkeş, AP de ondan elini çekmeye başladığın dan beri tecril olmaya başlamış ti. Bu yüzden Avrupa'da siyasi ilişkiler arıyordu. Bütün bunla bilinirken..." 


SCHWARZ: "Bilinirken, bilinirken... Hiç de böyle şeyler bilinmiyordu. Türkeş Almanya ya geldi. Bir tanıdığım -bu Kannapin değil, başka biriydi- bana Türkeş için biraz zaman ayırıp ayıramayacağımı sordu. Ben de durumu ilginç buldum. Bir saat zaman ayırabildim. Onunla tanışıp konuşmak istiyordum. Şunu da belirteyim, Türkeş'in siyasi görüşlerini paylaşmıyorum. Türkeş'in benden başka da lanıdık ları vardır Almanya'da. Yalnız ben değilim. Türkeş'in katiller kullandığı ispat edilirse bütün ilişkilerimi keserim." 

AYDINLIK: "Sizin şanssızlı- 


ğınız onunla görüşlüğünüz zaman henüz onun hakkında yete- 


‘rince bilgi sahibi olmayışınızdır 


diyebilirmiyiz?" 

SCHWARZ: "Gazetelerden Türkeş hakkında bilgi sahibi oldum. Bir fikir oluşturdum. Ben kimin yazdığına bakarım. Çünkü adamına göre objektif olup olmadığını tayin edebilirim. Siz de örneğin, MHP ile şu iki katilin ilişkisini ispat edemiyorsunuz. 

AYDINLIK: "Hükümetin iadesini istediği, iki katil MHP'lidir." 

SCHWARZ: "Ben yarın İçişleri Bakanlığına telefon edip bu iki katilin kimler olduğunu öğreneceğim. Anarşistler mi, değil mi. bunu öğreneceğim. Ayrıca şunu istiyorum, Eğer Türkiye'de Türkeş'le başa çıkılamıyorsa, bütün bu iddia edilen şeylerin ispat edilmesi gerekir; Türkeş bizim kardeşimiz değil. Bizim kardeşimiz AP'dir. Benim de hedefim şu olacaktır: AP'yi öyle güçlendirmeli ki, Türkeş işe yaramaz olsun.” ~ 

AYDINLIK: "Konuşma tesekkür ederiz." 

Gizli kalan yanlar da ortaya çıkacak 


Almanya'da hangi çevrelerin MHP'lilerin hamisi olduğu soru-, 


için 


nu CDU Milletvekili Schwarz ile yaptığımız görüşmeden sonra artık iyici aydınlığa kavuştu. Zaman, bu ilişkilerin gizli kalan yanlarını da ortaya dökecek. 

Ortaya dökülecek bir başka ilişki de Frankfurt Türkiye Başkansolosluğunda görevli MİT yörevlisi Erkan Gürvit'in Almanya' daki MHP'li yöneticilerle, özellikle Lokman Kundakçı ve Serdar Çelebi'yle olan ilişkisidir. 

Görüldüğü gibi, hızla Almanya'ya kaçan ve buraya sığınmak isteyen MHP'lilerin, özellikle MHP'li katillerin tespit edilememesinin ardında, bunların bazı nüfuzlu kişiler tarafından ko-j runması yalıyor. Ancak bütün bunlara rağmen Alman Hükümetinin MHP'nin faaliyetlerine karşı kuşkusu ve uyanıklığı da giderek artiyor. Buna Alman kamuoyunun MHP'nin faaliyetle rine karşı gösterdiği tepkiyi de Í eklemek gerek. 

Kısacası, bütün himayeye rağmen MHP Almanya'da da köşe- ye sıkışıyor. 

MHP'nin Almanya'daki faaliyetlerinin ve ardındaki güçlerin peşini yine bırakmayacağız. İleride bu konudaki gerçekleri yine ortaya sereceğiz , 


——Bitti 


7 Hazıran 1979 


sanat edebiyat 


İM nn a 


cağı unutulmamalıdır. 


çalışan kimseler olarak Boluspor'u bu hale dü: şürenleri vicdan muhasebesi yapmaya, manevi 


© Sanat ve edebiyatın 


Çok sınırlı da olsa birtakım kitle ör- 


yaygınlasması açısından 


gütlerinin bu alandaki çabalarının kıvanç- 


Hayatı Asılyazıcı 


sorumluluklarını 


hesaplarını ver- 
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12.ölüm yıldönümünde Asaf Çiyiltepe'yi anıyoruz Akdeniz Oyunlarına 
| vi 3 ay kala hazırlıkl 
ASAF ÇİYİLTIEPE ay Kala hazırlıklar DESTANI daha da hızlandı i © Hazırlıklar yanlız Yugoslavya’ da 
| $ . değil oyunlara katılacak diğer 
i 7 Haziran 1967 tiyatromuzun yetiştir'diği değerli 3 gıl oy g sanatçı Asaf Çiyiltepe'nin ölüm günüdür. 33 yaşında ülkelerde de hızlandı 
| yitirdiğimiz Çiyiltepe, yönetmen ve oyu ncu olarak SPOR SERVİSİ lavya'nın şehir ve kasabala 
i Türk tiyatrosuna olumlu katkılardâ bulun muş, 1962 i = yıl 15-29 Eyül tarihle- finda değin, yarışmaya ka A ' ' rin lacak olan 8. Ak- tmacak Ülkelerdede canlı bi, de İstanbul Arena Tiyatrosu'nun, 1963 te de Ankara dhi OANA Besa Şekilde ele REZ F ] Sanat Tiyatrosunun kuruluşuna önayak olmuştu. na 3 aylık bir süre kaldı, Yu- Akdeniz Oyunlarıyla il-Aşağıda 5 yıl önce, Çiyiltepe'nin anısına y ayınlanan “Dü Split'teki Yüzme Sarayı burada üç kapılı havuz, bir antreman havuzu var. 1981 Avrupa Yüz. O 9Oslavya Devlet Başkanı Ti- gili Yugoslav Komitesi ha- e Ao p F - P; ünya bloklarının, K ' to'nun büyük desteği altınd. zırlıkların süratle ilerlediğini bir broşürde yer alan ve Türk tiyatrosunun geçenlerde halkan habersiz me Şampiyonası da burada yapılacak. ele ahiran OYU MEM mi akdeniz Gyilaririn a yitirdiğimiz ünlü ismi Muhsin Ertuğrul tarafından ka- pazarlıklar yaptığı lari eU devam ediyor, pilacağı tarihte bitin hazırleme alınan kısa bir tanıtma yazısını sunuyor ve 12. bir çağda yaşıyoruz. u hazırlıklar sadece Yugos- uklari s fona erdirileceğini 
| ölüm yıldönümünde Asaf Çiyiltepe'yi anıyoruz:. Düşman gösterilmek Bu yıl yapılacak olan Ak- 
İ istenenlerle, dostgösterilmeki deniz Oyunları bu yıl Avruistenenler bizim dışımızda patda yapılan en büyük ve en f birleşmişlerdir. Nasipsiz, s ze çarpan sporlarını sergi-MUHSİN ERTUĞRUL küpü halkların sonunu ca Yugosiayaraa en DONUK r m irlar. lusi y 
İ GENÇLER VARDIR, tiyatroya eğilim duyarlaır, tiyatro- elek a ESRR loas vafi sea Ma ) cu olurlar, ama ömürleri boyunca hiç başarı gösteremezler, ülkemizdeki uygulayıcılarıdırlar. 8. Akdeniz Oyunlarında yalnız sevdikleri bir işte çalıştıkları için mutlu ölürler. Başka ülkelerin sanatçıları bu bu yıl Cezayir, Mısır, Fran-Gençler vardır; tiyatroyu kolay bir şöhret aracı görürler. gerçeği gösterdiler. sa, Yunanistan, İtalya, Lüb-Tiyatrocu olurlar, ama yaşamları boyunca hiç baş'arıya ula- “Aralarında bu yük F nan, Libya, Malta, Monako, e Fi a a yüzden Fas, İspanya, Suriye, Türkişamazlar, Bu sanata severek girmedikleri için başarısızlıktan nayatlarını kaybedenler oldu. ye Tunus'va Yugoslavya gibi j] ekşirler, tiyatroya yararları değil zararları dokunu r, mutsuz Sira bizim ülkemizin kahraman ülkeler yer alacak, Ve 3 bine Gürler. sanatçılarındadır. " yn kelle Elia e 
Gençler vardır; tiyatroyu sevdiklerini sanırlar, ama bu ez şında yarışacak. Bu dallar 3 
| sanatın ne kadar çaba istediğini, ne kadar özveri be klediğini ASAF ÇİYİLTEPE GL E T Ee 
i bilmezler, yarı yolda bocalamaya başlarls amin can başarılarını göste- i . ; ze, recekler, 
| çen başarılı arkadaşlarını kıskanırlar, ce- heyula sinek avlarken o başkentin bütün SEÇTİM!" demiştir. İşte Asaf Çiyilt ; 
; hennemde gibi yaşarlar, mutsuzdurlar, be- aydınlarını elindeki meş'aleye çekti, onla- Ga yoluna Tånga e siz 1981'de Alexanria'da yapi 
| ceriksizliklerini yazgılarına yüklerler, küs- | yı dahada aydınlattı (Çağrılmış) değil, binbirler Ğİ (8: dı. Ondan sonra dört yıl 
kün ölürler, pişman giderler. 3 Bara ASAF ÇİYİLTEPE'yi arkadaşı çiimiş) bir danatoiyai. arayla Barselona, Beyrut, Na- 
| al vardır; daha doğarlarkeh tiyat TUNÇ YALMAN tanıttı. İlk gün kendisin“ “Böyle ülkücüler çök didinirler, çok ça- da Da Sİ A 
l ro tanrıçası (TAHLİA), onların minici de (Lope De Vaga)'nın (Tımarhanede is- o lışırlar, çok uğraşırlar, ama mutlu yaşar- Yugoslavya'nın Adriyatik Sa- 
| kulaklarına eğilmiş, "'Bana gel"' diye ses- (yan) jpiyesini sahnelemesini rica ettim. lar. Ömürleri boyunca bir lokma bir hırka hillerinde yapiliyor. Yugos- 
; lenmiş, "Sen benimsin, bana hizmet ede- Arkasından da, çok sevdiğim bir piyesi, da olsa mutlu ölürler, Sonra da arkaların- Iavya'daki oyunlar Sinj, zaceksin!" demiştir. Bunlar Tanrıça tarafın fbsen'in (Bir Halk Düşmanı)nı yeniden da mutlu bir ad bırakırlar. Tıpkı Asaf Çi- Makorska & Süper E Ae 
| dhn çağrılmış, e yama cabga ” gevirterek kendisine hazırlattım. yiltepe gibi. $ adaları ve Dalmaçya'da Hvar 
cak, parasız da olsa, ekmeksiz de Kalsa, Bu iki başarı, ona öz kişiliğini bulma- imdi b izinden gid leri ve Crotia Sosyalist Cumhu- 
| gene o kapıdan ayrılmayacak ülkücü gel ya yetip de artmıştı bile, Yeteneklerinige. © örnekleri Ondora eee DE en genleri tte ingooi 7 ; li ie 
miş, ülkücü gidecek, ama tiyatro tarihinde li ştirrnek, aradığını bulmak için özerklik, Onların hepsinde Asaf Çiyiltepe denon Split'te inşaatı devam etmekte olan 50.000 kişilik Akdeniz Oyunları Stadı. 
) derin izler bırakacak, bıraktıklarını az gö- yaratıcı gücünü bilemek için de daha sert yanardağın birer kıvılcımını buluyorum recek, fakat bir sanat dervişi gibi mutlu taş gerekti. Böylece birbirimizden ayrıl- Bu gençler sönmez meşaleleriyle onun AP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ me EEEE dık. O yeni yeni deneyler, yeni yeni araş- yolunu ve onun mezarını aydınlatacaklar. e l şte öyle bir yola | tirmalara koyuldu. Çok geçme- Sonunda birer pervane gibi tın ateş. s. .. e HOF 
| Papui koymuptu. CaN yererten cabasyla den başı, başarı taşlarıyla doldu. Mutlu ten gömleğinde kendileriai cakar ei U bü ükler, GÜÇ TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR 
nkara'da run gibi zengin, dev gibi çalştı, mutlu yaşadı, mutlu öldü, Ama natçı olarak amın gerçek anlam " ' . . 
| korkunç Devlet Tiyatrosunun karşısına © arkasında dörülük bir hd bantı” A ey ae ami Boluspor'un CHP'ye geçirilmesi 
1 dikildi. Kendisi gibi ülkücü gençleri, çev- Gençler vardır; daha dogariarken ti- Ve bu çaba, Asaf'ın en etkin başarısı Orduspor ve PE " 
| resine topladı. Onlara gerçek sanatın IŞ: o yatronun Tanrıçası (TAHLİA), onların en zengin mirası olarak tiyatro tarihine kötü sonucun başlangıcı oldu 
gını tuttu ve kısa bir sürede, beş tiyatrolu minicik „kulaklarına eğilmiş, "BEN SENİ © yazılacak! 3 
Trabzonsporlu futbolcuları ~ BOLU (THA) S n” ; s =A a ke ö Boluspor takımının ikinci kümeye düşmesinr . . den dolayı Bolu AP Milletvekilleri Avni Akyol, Anadolu Ajansının “Demokratik Kitle örgütleri ve transfer etmek için rekabet ediyorlar | Sims: Sace Ar mitt sark aklar H ' bir demeç yayınladılar. 
| 
Sanat-Edebiyat” konulu soruşturması (1) os YALAMA ÖZE) yor, Gaatarasay de vaska Balilmürndu'hada aiatnier TAE ferler için harekete geçtiler (o rılmasını önlemek için Ke- sebesi yapmaya ve manevi sorumluluklarının ve her zaman olduğu gibi A- malī ortaya çıkarmak iste- hesaplarını vermeye davet ettiklerini belirten ü nadolu takımlarının flaş 1- miyor illetvekilinin d leri şöyle: $ Bilindiği gibi, bu örgütlerin temel e z simlerini. takımlarına almak öte yandan Fenerbahçe mietvekitinin demeçleri şöyle: j T leri temsil ettikleri kitlelerin ekonomik ve için rekabet etmeye başla- ve Beşiktaş'ta bu futbolcu- "Boluspor'un -ikinci kümeye düşmesinden, İ , _ Anadolu Ajansı, geçtiğimiz hafta , mesleki sorunlarını çözümleme yolunda GE imarı izale gdiimek neari Pi Bolu'luların duygularına tercüman olarak bizler- içinde demokratik kitle ğı ütle; nin. savtışım vermektir. Bu hem örgütün varo- istenenler Ordüspor ve Trab- çalışıyorlar. de üzüntü içindeyiz. 
i sâhat Ve edebiyatın yaygınlaşması luş nedeni, hem de örgütün kitlesiyle or- zonsporlu futbolcular. Önü- ra url NE E jénai. ; 
| konusundaki © görevleri! üzetine” bjr * ganik bağlar kurma zorunluluğu ile ilgi- an re ğa se daha ligin başlarından bu- m in yi augun PRORA 
$ soruşturma düzenledi. Hikmet Altın- lidir. Elbette bu sayaşım, demokrasi sa- L Zon 5. Galatasaray o yan? gözdoldurmuş ve gün rından ve ilkelerinden sapılmaksızın yeí kaymak, Hayati Asılyazıcı, Mustafa vaşırnı ile birlikte yürütülür. Ağz eni al la yanta] bep eml yenmek kadar değerli olduğuna iré i Güngö j i bö ör- laşmayı plan- lik Necdet'in hangi $ 7 
Batel, Necati Güngör ve Adnan Öz- Gerçeği böylece saptadıktan sonra, ör- HAYIR Daraya den pi İmdi ai iğ 
| yalçıner'in katıldıkları soruşturma: gütlü olma bilincini taşıyan herkesin, bi- İcicer ham” Kamel AYA EKIA e kili Ancak Boluspor'un, Türkiye çapında kazan- 
| da sorular ve verilen yanıtlar şu şe- raz. Cla olsa, sanat-edebiyata karşı sempa- futbolcuları transfer etmek O oyuncunun transferi için ça- dığı haklı başarılarının temelinde yatan amatör 
kilde ortaya çıktı. tisi olduğu söylenebilir. İşte demokratik ll e ii tarafınca, 2 AS Dalar asien anyen: ruhun,Boluluların tarafsız ve karşılıksız bağlılıkörgütlerin hareket noktası, üyelerindeki zellikle transfer edilmek 1s pil” Gimisenden biride larının ikinci plana itilmiş, idari zaaflar ve ye- 
| bu sempatiyi geliştirmek, analize etmek, tenen futbolcular ben oynamak istiyormuş. elele yan po Ke imi bidahası tutkuya dönüştürmek için sağlık- lu Kemal ve Trabzonsporlu { A rinci plana geçirilmiş olmasının ugünkü sonuç- 
| © Demokratik kitle lı adınılar atmak, izlenceler (programlar) Necdet. iri ugin diger takımla” ta büyük payı olduğunu kanaatini taşıyoruz. 
1 pe düzenlemektir. Bunun sınırını örgüt üyele- Galatasaray daha şimdi- rından göz dolduran fut- 1977 Genel seçimleri arefesinde Boluspor'un 
A AA üz güt üy 1 9 : de eN porus i Örgütlerinin (dernek, rinin niteliği, gereksinmeleri, olanakları den anarlar alıca BA memek takım halinde CHP'ye geçirilmesi, bunun polif sendika, oda vb.) toplum Gizer. sunda geride birakti. Şu Kısacası üç kulüp her yil Oç kulübün de almak istedi! tik çıkar ve sansasyon amacıyla basına resimli o- 
| 2 y 3 i i ' ulunan klart transfer iş- ' larak intikal ettirilmesi, bugünkü çok acı ve kö- 
i i Sanat ve edebiyatın bireysel çaba ve anda İstanbul'da bi a tekrarladıklarr tı iŞ ği Necdet'in tercihini nasıl , 
| yaşamımızdaki yeri ve klerin dışında örgütsel bir çalış- Ordusporlu Kemal Galata- lemlerini bu yıl da yapmaya | Kullanacağı merakla bekle tü sonucun başlangıcı oldu. 
pi : I ? yeteneklerin dışında örgütsel bir çalış saraylılarla birlikte OtU”i- çalışıyorlar. niyor. 
| onemini vurgular mısınız? mayla olumlu olacağı ve etkinliğe ulaşa- Kamuoyu önünde spora politikayı sokmaya 


mmm sean ai 


demokratik kitle örgütlerine düşen görev nedir ya da ne olmalıdır? 


© Demokratik kitle örgütleri bu görevi yerine getirirken nasıl 

bir yöntem izlemelidir? 


© Demokratik kitle örgütleri 


la karşılandığını da eklemek gerekiyor. 
Ama bunlar ne derece yaygınlığı ve etkinliği olan şeyler? Sendikalar, gençlik ve meslek örgütleri, siyasi partiler ne bekliyorlar daha? 


Diyeceğim şu: Demokratık kitle örgütleri, ustalıklı, sağlam ve kitlelere yönelik, onların çıkarlarına, özlemlerine, duygularına seslenmesini bilen, kalemlerini onların mutluluğuna adamış, onlara somut örneklerle kılavuzluk edici nitelikte bir sanat politikası saptamal.. Uzman kad- 


mi gibi sosyo-politik içerikte belirginleşen, yani politik üstyapı üzerinde yükselen kurumların başında gelen sanat, öncelikle kitleleri etkilemesi bakımından büyük önem kazanmaktadır. Mantıksal sonuç olarak, sanatın işlerliğine ağırlık vermiş ileri ülkelerin toplumsal yapısında,sanatın işlevi ve gereği büyük önem kazanmıştır. 
Özellikle edebiyatın ulaştığı her sanat dalının anlatıma dönüşmesiyle tüm sanat dalları yaygın düzeyde işlerliklerini , artırmaktadırlar. Nesneler arasındaki bağlantıyı sanat denli kuracak bir başka yöntem 


“Tek şikayetimiz hakemlerin maçlara gelmemesi, yol masraflarımız boşa gidiyor” 


İzzet Sefa 


meye davet ediyoruz." 


Genç Milli Bayan Voleybol takımımız pazartesi kampa alınıyor 


ANKARA (AA) 

Genç Milli Bayan Voleybol takımı aday kadrosu 3-7 Temmuz tarihleri arasında Yugoslavya'da yapılacak Genç Bayanlar 


Sibel, Selvin, Banu (Eczacıbaşı), Esra (İstanbul Doğuspor), Alev, Munise, Rezzan (Kolej), Serpil, Nacide Eren (İzmir Karması), Sema, Sibel (Altın- 


roların, yetenekli gençlerin, heveslilerin T ir o Balkan İN şampi- yurt) Renan (Galatasaö i H yardımıyla bu alanda çalışmalara başla- az düşünülür. İnsanın emek gücünü toplu- ODM MA Kn LS gUNU Yağı bu gorevi yeterince malı, bir yerde sanatçının belli bir deneti- ma anlatan, görsel sanatların hangi türüy- İstanbul'da kampa giri- 30 Haziran'da sona e- 


üstlenebiliyor ve gereğince yerine getirebiliyor mu? 


HİKMET ALTINKAYNAK 


(Eleştirmen-Yazar) 
© Kitle örgütleri, üyelerinde sanata karşı olan sempatiyi geliştirmek için çaba göstermelidir" 

Ülkemiz kültürel alanda demokratikleşme sürecini yaşıyor. Bu sürecin kısa zamanda aşılması, demokratik kitle örgütlerinin; 1— Geniş kitleleri kapsâmasına 2- Demokratik savaşımda etkin rol oynamasına, 3- Örgüt içi demokrasiyi eksiksiz uygulamasına 'bağlıdır. 


Tünel Kültür Sanat Evi 


İSVEC KONSOLOSLUĞU YANI İSTİKLALCAD.483/5 TÜNEL 


< 


mi kabullenmeye zorlanması olarak bile yorumlanacak olsa, sanat ve edebiyatı bireysel beğeni ve değerlendirmelerin dışında örgütlü bir denetimle yargılayıp, sırasında acımasız eleştiriler getirerek onu yönlendirici bir havaya girmeleri zorunlu artık. Ödüllerle, yayınlama olanaklanyla, tanıtma-eleştirme olanaklarıyla, yetenekli gençleri ve sınıf savaşımına inanmış sanatçıları itici bir güce, örgütlü bir sanat ve edebiyata öyle gereksinim var ki günümüzdeşişirilmiş balonların, sahte değerlerin karşısına gerçek sanatçıların kale gibi dikildiğini görmek ne güzel şey. İşte bu güzelliği yaratmak demokratik kitle örgütlerine düşüyor. 


HAYATİ ASILYAZICI 
(Tiyatro Eleştirmeni) 


© "Sanatın bütün dalları, okullarda okutulmalı, kitle örgütleri bu yolda kamuyoyu oluşturmalıdır" 


1- İnsan bilgisi yetişim biçimindeki maddeyi yansıtır. İnsanın toplum bilgisi demokratik kitle örgütleri ile belirginlik kazanır ve toplumsal yaşamı etkiler, siyasal düşünce, felsefe, din ve bu soy düşüncelerden kaynaklanan doktrinlerin oluşmasında, toplumun gelişimini sağlayan ekonomik rejimle geniş bir iletişim vardır. 
Bu iletişim varolduğu için politik kurumların demokratik kitle örgütleri ile etkilenmesi doğaldır. Tarihsel başka bir gerçek olarak çok yönlü düşünce akımlarını yasal düzeyde gerçek çelişmeye dönüştürme- den, uzlaşmazlıkları kaldırır ortadan, Demokratik kitle örgütleri açıklık ve ayrıntılarıyla çağdaş dünyanın toplumsal yaşamını oluştururlar. 

2- Önce demokratik kitle örgütlerinin etkin kaynaklarından ikisi kuşkusuz genel anlamda sanat, özelde ise edebiyat, ekono- 


le olursa olsun betimleyen, sanat ve onun görkemli dalı olan edebiyattır. Bu nedenle sanatı, dallarıyla edebiyatı, tiyatroyu, plastik sanatları ve müziği yaygınlaştırmak için demokratik kitle örgütlerinden yararlanmak kaçınılmaz bir önemle karşımıza çıkmaktadır. 

3- Yöntem, kültürel eğitimin yaygınlaştırılması, eğitim düzeyinin kültüre yöneltilmesi ile açıklanabilir. örneğin, güzel sanatların, bilimin, çağdaş dünyadaki önemini vurgulayacak, ezbercilikten uzak bir eğitim düzeniyle başlatılabilir bu soy görevlerin yerine getirilmesi. Okullara sanatın bütün bu dalları, eğitsel içerikli biçimlerle yerleştirilmeli, ilgili derslerin seçme dersleri olmaktan çıkarılmalıdır. 

Dili ve sanatı okullarda değerlendiren bir eğitim düzeni ile toplumu etkileyen çeşitli yasa dışı kargaşaların etkinliği ortadan kaldırılabilir. 

Kışkırtıcı eğitim düzeni verine bilime ve sanata yönelik eğitim ve oğretim yöntemiyle demokratik kitle örgütleri, bu görevi yerine getirmek için daha büyük kamuoyu oluşturmalıdır. 

4- Demokratik kitle örgütlerinin. bu görevi yeterince üstlenebildiğini söylemek, buğün için pek mümkün değildir. Toplumsal kargaşadan birçok olayların birbirinden kopukluğu açık seçik ortada dururken, bu görevlerin yerine getirildiğinden söz etmek olayı soyutlaştırır. Elbet görece bir etkinliği olduğu yadsıyamayız kuşkusuz. Ne ki, toplumu zorlayan etkinliklerin bu demokratik örgüt yöneticilerinin bilinçli ve kültüre yönelik çalışmalarıyla büyük ölçüde gerçekleşebileceği inancını taşımaktayım. 

—m 


YARIN: 
Mustafa Balel, Necati Güngör ve Adnan Özyalçıner'in yanıtları. 


Tunusbağ Takımı 


Lacivert-Beyaz renklere sahip Tunusbağ Spor Kulübünün 250 kadar üyesi var. Kulüp Başkanlığını Nazım Ceyhan'ın yaptığı Tunusbağ maçlara Metin Kuli nezaretinde hazırlanıyor. 

1956 yılında kurulan Tunusbağ 
uzun yıllar mahalli bir takım olarak faaliyet gösterdi ve 1977 yılında federe oldu. 


Daha önceleri Halter, Masa Tenisi dallarında da faaliyet gösteren Tunusbağ şimdi olanaksızlıklar nedeniyle yalnız futbol ve Basketbol dallarında mücadele ediyor. 


Genel Kaptan Hüsnü Gürsoy, bölgenin maddi yönden hiç bir katkısı- nın olmadığını, var olan tesislerden de yeteri kadar yararlanamadıklarını belirterek, futbolcuların işçi ve öğren cilerden oluşması nedeniyle "'maçlara, haftada iki kez geceleri hazırlanarak çıkıvoruz." dedi. 


Gürsoy, serbest giriş kartlarının önemine değindi ve "zaten, amatör bir takımın futbolcusuna maddi yönden bir katkısı olmuyor. Bu kartlar bir yerde futbolcunun gayesi oluyor. 
Futbolcunun bu kartlar sayesinde kulübüyle bağı oluyor." diyerek serbest giriş kartlarının verilmesi gerektiğini ifade etti. 

Gayri federe iken yapılan turnuvalarda, çoğu kez şampiyon olup, iyi sonuçlar aldıklarını belirten Gürsoy "Amacımız, başarılarımızı liglerde de sürdürmektir" diyerek "tek şikayetimiz hakemlerin maçlara gelmemesi, Yol masraflarımız boşa gidiyor" dedi. 

Son olarak Genel Kaptan Gürsoy, sahalarda meydana gelen olayların önüne geçilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve "'Bir futbolcunun ters hareketi olaylara neden oluyor. 
Cezalar arttırılmalıdır" dedi. 


yor. 

Cengiz Göllü'nün çalıştıracağı aday kadroda şu sporcular bulunuyor. 

Arzu, Nurdan, Hülya, 


recek olan kamp sonunda sporcu sayısı 12'ye inecek ve kafile 1 Temmuz sabahı Yugoslavya'ya gidecek. 


Kayserispor Birinci Lige terfi etti... 


Kayserispor 3-Ankaragücü 0 


İZMİR 


HAKEMLER: İhsan Türe 3, Kadni Koçbey 3, 


Muhsin Karadağ 3. 


ANKARAGÜCÜ: Adil 


1, İskender 2, Oktay 2, 


Mehmet 1, Haluk 2, Taner 1, (Nizami 1) Cihat 2, Ayhan 2, Mustafa 1, Ali Osman 1. 

KAYSERİSPOR: Ali 2, Esat 3, Giyasi 3, Erhan 2, Enver 2, Cengiz 3, Mustafa 2, Metin 3, Adnan 4, Er- 


tan 3. Yılmaz 3. 

Önceki gün ölen TRT Muhabirlerinden Barbaros Aykol için, yapılan saygı duruşundan sonra, Kayserispor'un vuruşuyla baslayan karşılaşmada Kayserispor, Ankaragücü nü 3-0 yenerek birinci lige terfi eden üçüncü takım oldu. 

İlk dakikada Ali Osman'ın kaçırdığı yüzde 
yüz golden sonra, ilk 15 
dakikada, bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlerleyen dakikalarda Kayserispor toparlanırken, Ankaragücü dağınık kaderine razı olan bir takım görüntüsü içerisindeydi. 

18. dakikada Adnan' 
ın sağ kanattan getirdiği topu, Yılmaz şık bir topuk pasıyla arkadaşı Ertan'n önüne bıraktı, Bu futbolcunun vuruşunda 


top Ankaragücü ağlarına takıldı. 1-0 

Golden hemen sonra Ankaragücü'nden Mustafa'nın kafa şutu sonuç getirmedi. 

43. dakikada Yılmaz' 
ın soldan ortasını iyi takip eden Adnan takımının ikinci golünü attı. 

İkinci yarıda da üstün bir futbol ortaya koyan Kayserispor 51. dakikada, 3. golüne kavuştu. 
Bu dakikada Ankaragücü kalesi önünde meydana gelen karanbolda son vuran Metin, skoru 3-0 yaptı. 

53. dakikada Cengiz' 
in uzaktan şutu Adil'de kaldı. Son 20 dakika içerisinde, Ankaragücü toparlandıysa da skorda bir değişiklik olmadı ve maç Kayserispor'un 3-0 galibiyetiyle son buldu. 


(Baştarafı 1. sayfada) Korutürk, TBMM Başkanlığına gönderdiği mek tupta, "TBMM'nin kararı tarafsızlığından ayrıldığı şeklinde: tecelli ettiği taktirde Cumhurbaşkanlığın dan çekilmeye ve görevini tarafsız bir Cumhurbaşkanına devretmeye pins olduğunu " bildiri. 

Korutürk'ün şöyle: 

"6 Nisan 1973 tarihin de TBMM'ni birleşik oturumunun kararıyla başlamış olduğum Cumhurbaşkanlığı görevime andıma sadık kalarak tam bir tarafsızlık içinde bugüne kadar sürdürdüğüm samimi inancındayım. Ana Muhalefet Partisi Başkanlık Divanı bildirisinde tarafsızlığımı yitirdiğim iddia edilmiştir. 
Bu bildirideki iddiaya ve buna mesnet olarak gösterilen örneklerin hiçbirisine katılmıyorum. Çün kü milletvekillerinin TBMM'ye gelmiş oldukları siyasi partilerden istifaları halinde belirli bir süre başka bir partiye girmeleri veya bakan olmalarını yasaklayan bir hüküm Anayasamızda ve kanunlarımızda yoktur" 

“Demokrasi şüphesiz ki üstün bir fedakarlık ve feragat isteyen bir rejimdir, Bu rejimi yaşatırken ulusumuzda tereddüt ler uyandıracak ve demokrasiye gölge düşürecek uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. 
Bu nedenle hükümetlerin kuruluşunda kısır salt çoğunluklara, gezgin oylara veya dıştan desteklemelere bel bağlamanın isabetli olmadığını deneylerin 
gösterdiğine daha 1974 
yılının Aralık ayında işaret ettim. AP dahil siyasi partilerimizde bugüne kadar önemini beş yıl önce açıkladığım bu konuda gerekli kanuni tedbirler getirilememiştir. 

“Aynı zamanda memleketimizde siyasi istikrarın daha iyi bir biçimde sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı yetkileri- nin sarahatle belirlenmesi luzumuna dair önerilerim de maalesef gerçekleşememiştir."" 

"1973 seçimlerinden sonra geçen 5.5 yıllık sürenin 1 yılının hükümet kurma çalışmaları içinde geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı daha sonra şöylededi: j 

“Bu şartlara rağmen 
Anayasal çerçevede rejimimizin esenliğini koru- 


mesajı 


Cumhurbaşkanı... 


yapabilmişizdir. Ancak iktidarda veya muhalefette bulunmalarına göre değişiklik göstermesi- ne rağmen siyasi partilerimizce zaman zaman şikayet konusu yapılan tarafımdan yıllardan beri belirtilen ve kamuoyumuzca da benimsenen bu hususların sağlıklı bir çözüme bağlanması lüzumu aşikardır. Bu itibarla yasa çıkarma yetkisi kendi ellerinde bulunan siyasi partilerimiz zamanın icaplarına göre ve bazen dozunu da kaçırdıkları şikayetlerde bulunmak yerine demokrasimizin etkinliğini ve saygınlığını güçlendirecek yasal terbirleri biran evvel almalıdırlar. 

“Tarafsızlık hakkındaki eleştiriye gelince, bu konuda sayın Millet Meclisi Başkanına bugün bir mektup göndermiş bulunuyorum. Bana Devlet Başkanlığı gibi şereflerin en yücesini layık görmüş olan TBMM'nin kararı tarafsızlığımdan ayrıldığım şeklinde tecelli ettiği taktirde Cumhurbaşkanlığın dan çekilmeye ve görevi- mi tarafsız bir Cumhurbaşkanına dewrstmeye hazır olduğumu belirtmek isterim.'" 

TBMM'YE 
GÖNDERİLEN 
MEKTUP 

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken sözkonusu mektubu dün Millet Meclisi Başkanlığına sundu. o Cumhurbaşkanının mektubunda ayrıca şunlar belirtiliyor: 

“Ana Muhalefet Partisi Başkanlık Divanının 
3 Haziran 1979 tarihli 
bildirisinde tarafsızlığımı yitirmiş olduğum iddia edilmektedir. Anayasamız hükümleri imkan vermiş olsaydı bu  iddianını 
TBMM birleşik oturumunda değerli parlamenterlerimizce görüşülerek karara bağlanmasını hemen dilerdim. Maalesef böyle bir başvuruyu derhal ve doğrudan doğruya yapmam yasal yol- dan mümkün olamamaktadır. Bu nedenle tarafsızlık konusunda ileri sürülen iddialara katıldıkları taktirde Meclislerimizde temsil edilen siyasi partilerimizin ve diğer gruplar üyelerinin bu imkanı bana ivedi olarak tanımaları için gereken yasal yol ve yöntemlerin 


oluşturulmasına delalet buyurulmasını rica ediyorum." 


SOLN 


18.30 HABERLER 
18.35 SINBAD'IN lüm) 


SERÜVENLERİ (39. bö- 


19.00 FLÜT ÖĞRENİYORUZ 


19.30 KLASİK MÜZİK 


20.00 ÌZNİK: Bugün yayınlanacak ikinci bölümde İznik'in Osmanlı İm aratorluğu tara- 


fından ele geçirilişinden, 


stanbul'un alını- 


şına kadar olan dönemi inceleniyor. Yapım 


Sadık Ersömür. 
20.30 HABERLER 


21.15 BEŞ DAKİKA: "Bir Garip Damat" adlı bölüm aile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen kadın ya da erkeğin annelerinin davranışları ile ilgili. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu, Yönetim: 


Ayhan Karapars. 


21.20 YEREL YÖNETİM (4): "Tüketimi Düzenleme" adlı bölümde yaş sebze ve meyve pazarlaması, tanzim satışları, balık olgusu üzerinde duruluyor. Mehmet Kemal'in sunduğu programı Yavuz Sezer hazırladı. 


21.50 AŞK GEMİSİ 
22.40 HABERLER 


TRT] 


05,00 Açılış, Program ve 

Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 Haberler 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

09.40 Arşivden Mikrofona 

10.00 Kısa Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Hafif Müzik 

11.20 Türküler 

11.35 Beraber ve Solo Şarkılar 

12.10 öğle Üzeri 

12.55 Reklamlar ve Radyo Proğram Haberleri 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Birike Birike 

15,00 Kısa Haberler 

15.01 Yaşayan Hukuk 

15.21 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 

16.05 Türküler Geçidi 


16.30 Şarkılar 
16.45 Klasik Müzik 
17.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama doğru 
18.00 Kısa Haberler 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
20.50 Din ve Ahlak Konuşmasi 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.00 Kısa Haberler 
22.02 T.B.M.M.Saati 
22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
23.40 Şarkılar 
24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Yarısından 
Sonra 
00.40 Küçük Konser 
00.55 Günün Haberlerin- den Özetler 
01.00 Program V€ Kapaniş 01.00 Gece yarısı 


sahi BAY AS Bisin Yaun A 9 leri 


Aydınlık 


benel Yeten 


ORAL ÇALIŞLAR 


Mies Müdürü O. 


IERI ISEVER 
Yazi dslen Mühre MEHEL ATABERK 


Habo ve Makalelerden Sorumlu Müdür S AYDOĞAN BUY UKOZDEN 


URHAN ERITUR 


İLK TEPKİLER Cumhurbaşkanının 
TBMM Başkanlığına gönderdiği mektup Mecliste şaşkınlıkla karşılanırken birçok üye Cumhurbaşkanı hakkında bir güven oylamasının yasalarda yer alamadığını belirttiler. 

Saat 13.45'de görüştüğümüz AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ise kendisinin henüz metni görmediğini daha sonra bu konuda bir açıklama yapabileceğini belirtti. 

ECEVİT'İN SÖZLERİ 

Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün yaptığı yazılı açıklamada, AP'nin 1,5 yıldır aralıksız hükümeti düşürmek için büyük uğraşlar verdiğini belirterek, sonuç alınmayınca da 'Hükümetin devamın- dan Sayın Cumhurbaşkanını sorumlu tutmaya kalkıştığını"' söyledi. 

Ecevit Cumhurbaşkanı hakkında güvenoylaması konusunda da 


şöyle dedi "Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde sayın Cumhurbaşkanı 


ile ilgili bir güven oyla- 


ması sözkonusu olamaz. 


Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin TBMM üyeliği sıfatı sona erdiğine göre, böyle bir güven oylaması hukuken ve fiilen olanaksızdır" 
GÜNEŞİN DEMECİ 
Bu konuda bir açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Turan Güneş "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mektubu bir bakan tayini nedeniyle yapılan eleştirilerin yanlış yere tevcih edilmesinin bir tezahürü olarak yorumlanmalıdır" 


dedi. 
KONTENJAN 


GRUBUNUN 
AÇIKLAMASI 

Dün öğleden sonra bir toplantı yapan Cumhurbaşkanlığınca seçilmiş üyeler grubu yayınladıgı açıklamada Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunda hiçbir endişeleri olmadığını belirterek bu konuda tartışma açılmasının gereksiz olduğunu ifade ettiler. Bu konuda yasalarda da zaten böyle bir şeye olanak olmadığını işaret ettiler. 

AP'NİN 
YENİ BİLDİRİSİ 

Cumhurbaşkanının mektubu üzerine AP Başkanlık Divanı dün Demirel'in başkanlığında iki saat süren bir toplantı yaptı. 

Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, "Bugünkü hükümete payan- da bulma tertipleri hükümetteki bir boşluğu doldurma işlemi olarak gösterilemez. Anayasamızda Cumhurbaşkanının güvenoyuna başvurmasına imkan veren bir müessese yoktur. Cumhurbaşkanı, vicdanında tarafsızlığı hakkında tereddüde düşmüşse, gereğinin takdiri kendilerine aittir" denildi. 

AP'nin bu 
Cumhurbaşkanının toplumdaki konumunu zayıflatmak ve bunalımı ağırlaştırmak çabası olarak nitelendiriliyor 
KARAKAŞ - ATALAY 

GÖRÜŞMESİ 

Millet Meclisi Başkanı 
Cahit Karakaş, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk' 
ün kendisine gönderdiği mektupla ilgili olarak dün Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Sırrı Atalay'la görüştü. 

ERBAKAN 

MSP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, Demirel'in Cumhurbaşkanını eleştirmesine karşı çıktı. Erbakan, "Demirel kutsal bir makam olan Cumhurbaşkanlığını eleştireceğine, kendi milletvekillerine sahip olmalıdır" dedi. 


AP 27 MAYIS'A 
KATILAN 
PROFESÖRLERİ 
SUÇLADI 

AP'nin kurucusu ve ilk 
Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala için AP Genel Merkezinde düzenlenen törende, 27 Mayıs ihtilalinin zaten amacının belli olmadığı, birtakım üniversite profesörlerinin de karışmasıyla iyice amacından saptığı iddia edildi. Başkanlık Divanı üyesi Şinasi Osma yaptığı konuşmada Menderes'lerin asılmasını "bir ihtilalin haksız ve maksatlı tasarrufu" olarak niteledi. 
——————— 

KAYIP— Pasomu kaybettim. Geçersizdir. 

Cannur 
PEHLİVANOĞLU 


bildirisi 


Adresi Ninuosmaniye Cad. 23 

Cagaloglu İstanbul 

Tel: 265244 

joare Vel 20 5437 

Diski Avılınlık Olset Tesisleri Baski bt GUNTUR 
Dağıtım GAMEDA 


MHP sanık sandalyesinden kurtulmaya 


çalışıyor 
ADANA (ÖZEL) 

K. Maraş katliamı davasının 3. gününde sanık avukatlarının duruşmalann gizli yapılması talebi reddedildi. 

Dün sabahki duruşmada hüviyet tespitleri- nin sona ermesinden sonra bazı sanık avukatlarını temsilen Adana MHP 
Merkez İlçe Başkanı 
Adem Eroğlu usul hakkında söz aldı. 

MHP'li avukat, bazı olayların bu davaya eklenmesini, bazı olayların da bu davadan ayrılmasını, sanık fotoğraflarının gazetelerde yayınlanmasının önlenmesi ve sanıklar arasında 15 yaşından küçüklerin bulunması nedeniyle duruşmalara yayın yasağı konmasını istedi. MHP İlçe Başkanı Avukat, özetlemesinde, isim vermeksizin gazetemize saldıran ifadelerde kullandı. 

Adem Eroğlu'nun özetlediği yazılı dilekçesinde ise gazetemizin adını açıkça vererek, iddianamede "kökü dışarda bulunan bölücü ve bölgeci propaganda ve neşriyatın çabalarına yer verilmediği ve Aydınlık gazetesi tarafından yürütülen kışkırtıcı neşriyat üzerinde asla durulmadığı" şeklinde cümlelerin yer aldığı görüldü. 

Dilekçede ayrıca Çiçek Sinemasına bomba atılması olayının bu davadan ayrılması, Yürükselim Mahallesi halkının kendini savunmasının katliam olaylarını başlattığının kabul edilmesi isteniyordu. 

OYBİRLİĞİYLE RED 

Avukatların talebi üzerine iddia makamının takdiri mahkemeye bırakması üzerine Başkanlik talebe bir karar vermek üzere duruşmaya öğleden sonra 13.30'a kadar ara verdi. 

Saat 13.30'da açılan ikinci celsede Başkan Kıdemli Albay Hikmet Hacımirzaoğlu sanık avukatlarının tüm taleplerinin heyet tarafından oy birliği ile reddedildiğini açıkladı. 

Heyet talepleri reddederken, gerekçe olarak şunları gösterdi: "Savcılığın yaptığı soruşturma- ya mahkemenin müdahale edemeyeceği bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığı, dilekçede belirtilen olaylarla ilgili bir dava olmaması nedeniyle görülmekte olan bu davayla birleştirilmesinin sözkonusu «olamayacağı, çeşitli olaylarla “ilgili da-- vaların tetkik edilmesi konusunda davaların ayrılmasına her zaman karar verileceği belirtildiğinden heyetimizce bu aşamada bir tetkik yapılmasına gerek olmadığına, yayın yasağı konulması yolundaki istemin reddine, 
353 sayılı yasanın 138. 
maddesinde 15 yaşından küçük çocuklar hakkında mecburi gizlilik öngörülmediğinden ve mahkemecede gerek görülmediğinden... ilişkin istemin reddine" deniyor. 

Mahkeme o heyetinin sanık avukatlarının talebini reddetmesinden sonra savcılık iddianameyi okumaya başladılar. 

Duruşmaya son verildiği sırada sanık avukatlarının tekrar söz istedikleri görüldü. Başkanın söz vermemesine rağmen oturdukları yerden ayağa kalkarak konuşan sanık avukatları "tutuksuz sanıkların mağdur olduklarını, sorgulama sıraları gelinceye kadar memle- 


ketlerine gitmelerinin sağlanmasını" istediler, Ancak heyet Başkanı 


Hacımirzaoğlu bu talepleri dinlemeyerek duruşmayı kapattığını söyledi. 


ıp {v 
AP'li Dağdaş... 
(Baştarafı 1. sayfada) tandaşımız iftira ve zulme uğramıştır. Bunlara sahip çıkmak zorundayız. Devlet himayesinde- ki ihbar mekanizmasını bertaraf etmeliyiz." 
Grupta son konuşmayı yapan Genel Başkan Demirel, Milli Birlik Grubunu suçlayarak 'Bunlar milli iradenin ipotekçisidir. Tabiisenatör sıfatıyla parlamentoda oturanlar milli irade ve milli hakimiyet -prensibine inananlar için bir haya meselesi haline gelmiştir" dedi. 
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KANUNLA 


T 
141-142 tarihin çöp 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kısıtlandı 


© Saraçoğlu hükümeti döneminde yapılan değişiklikle, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü daha da 


DPdöneminde dördüncü kez 


değiştirilerek idam cezası getirildi 


sepetine atılacak 


1946 yılında iç ve dış etkenlerle çok partili döneme girildi. 
Bunun için de önce cemiyetler kanununda değişiklik yapıldı. 
Cemiyetler kanununun değişmesinden sonra çok kısa bir dönemde 5'e yakın sosyalist parti ve sol eğilimli dernek kuruldu. 


Bu gelişme karşısında, 141, 142, 


maddelerin bu yeni durumu denetim altına alabilmesini sağlamak amacıyla ikinci kez değiştirilmesi gündeme geldi. 

Saraçoğlu hükümetinin bu yeni değişikliğe ilişkin gerekçesi söyleydi: 

...1938 yılında yapılan degişiklikler neticesi konulan bazı maddelerin memleketin güvenliğine, bünyesine ve ihtiyacına göre doğru ölçüler dahilinde iyileştirilmesi, partiler teşkiline karşı koyması ihtimalı olan hükümlerin değiştirilmesi amacıyla incelemeler yapılmış ve vatandaşların sınıf omenfaatleri üzerine parti kurmalarına kanun yölü ile mani olmamak ve kökü dışarda yabancı aleti olan cemiyet ve partiler ve onlardan mülhem olan cemiyet ve partilere karşı kanun "yolu ile karşı koymakta devam etmek şeklinde hülasa edilebilen ölçüler dahilinde bð değişiklik yapılmak üzere! bu tasarı meydana getirilmiştir." 

Vatandaşların sınıf menfaatleri üzerinde parti kurmalarını sağlamak amacını güttüğünü söyleyen bu gerekçenin aksine, işçi sınıfının örgütlenme ve düşünce özgürlüğü ve ikinci değişiklikle daha fazla kısıtlanmış ve kayıt altına alınmıştır. 


se 29 e we? $| 

Üçüncü değişiklik 

10.6.1949 gününde 5435 sayılı yasa ile 141 ve 142. madde 
3. kez değiştirilmiş ve yeniden ağırlaştırılmıştır. Bu maddenin daha ağırlaşmasını sağlayan unsur "zımmi cebir'' unsurunun kabul edilmesidir. 


Buna göre: "... Cemiyetlerce başarı vasıtası olarak cebir ve Şiddet kullanmak veya tehdit etmek evvelden sözleşip açıklanmamış Olsa bile cemiyetin muh temel mukavemetine karşı böyle bir vasıtaya müracaat etmeden amaca varmanın imkansızlığı anlaşılırsa cebir ve şiddet icra ve tehdit ikaı evvelden kabul etmişgerma cezanın artırılacağı fıkra- 

a beyan olunmuştur." (Hükümet gerekçesi) 


Yani bir örgüt programında cebir, şiddet veya tehdit yöntemlerine yer vermemiş ve bu yolları öngörmemiş bile olsa, başarıya ulaşabilmesi için bu yöntemlerin gerekli olduğu sonucuna varılıyorsa bu olayda 


` du. 


bu unsurlar gerçekleşmiş sayılacak ve ceza artırılacaktır. 

142. maddede yapılan değişiklik ise propaganda fiili sınırlarını genişletmekte "her ne surette olursa olsun propaganda yapan" ibaresiyle kayıtlayarak ceza miktarını da artırmıştır. 

Bu üçüncü değişikliğin esas nedenı bu dönemde gelişen işçi sınıfının örgütlenmesinin özellikle Şefik Hüsnü önderliğinde- ki Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin önüne bir set çekme kaygusudur. 


DP döneminde dördüncü 


kez değiştiriliyor 


Dördüncü ve son değişiklik DP döneminde yapıldı. Bu değişiklikle 141. maddeye ölüm cezası konuldu, Ve ilk defa hükümet gerekçesinde 141, 142, maddelerin vurmak .istediği he- 


defler arasına faşizm de konul- 


"Devleti Koruma Özel Kanununun bizim 141 ve 142'ye esas teşkil eden 4, maddesinin esas olarak komünist ve anarşist kuruluşların cezalandırılmaların- da bir araç olarak vaazedildiğini söyleyen gerekçesi ve aynı gerekçenin 1936 tarih 3938 sayılı ceza kanunun ve ondan sonraki bütün tadilatların gerekçesi olmasından sonra bu son değişiklikte, faşizmin de hedefler arasında sayilması aslında sadece lafta kalan bir şey olmuştur. 
Zira 1951 değişikliği için hükümetin hazırladığı gerekçede sadece ilk başta: 


"Bilhassa İkinci Dünya Harbinden önce Almanya, İtalya, Japonya gibi devletlerde yerleşmek imkanını bulan faşist rejimler demokrasi idealini “külliyen inkar etmiş olmakla bu mefkureyi yaşatmak isteyen siyasi camialar için onlara karşı müdafaa ve muhafazai nefis tedbirleri itiraz olunması zaruridir." denilmekte, daha sonra uzun uzun Marksizmden söz edilerek tek tek fıkraların değişiklik ogerekçelerinde hep hedef olarak komünizm ve anarşizm gösterilmektedir. Nitekim 141. maddeye konulan ölüm cezası için verilen önerge de bütünüyle işçi sınıfının örgütlenmesini ve mücadelesini hedef almıştır, Faşizme karşı verilen mücadelede belirleyici bir önem taşıyan ve butun dünyada tüm demokrat ülkeleri ve insanları sınırsız sevindiren bir olay olan Stalingrad zaferinden ve faşizmın kalesi olan Almanya'nın mağlubiyetinden rahatsız olduğunu çok açık bir biçimde sergileyen önerge son derece gerici bir tarzda hazırlanmıştır. 


Saraçoğlu 
Soyut düşünce 


yasaklanıyor 


1926 "Devleti Koruma Kanunu''nun 4, maddesinde temeli atılan ve 1930 Rocco ceza yasasıyla geliştirilen 141 ve 142. 
maddelerin, asli yapımcıları tarafından, faşizmin hukuksal ifadesi diye tanımlandığını başlarda belirtmiştik. Bizde de faşizm eğilimlerinin güçlenmeye başladığı bir dönemde ceza yasasına aktarılan bu maddelerin tamamen aynı mantığın devamı olarak belirdiğini ve geçirdiği bütün değişikliklerin bu maddeleri bizzat faşist yapımcılarından bile daha gerici bir içeriğe kavuşturduğunu gözledik. Rocco, bu maddelerin amacını "'düşünceyi yasaklamak'' olarak tanımlarken bile, yaptığı kanun maddelerinde bunu bir takım kayıtlarla sınırlamak zorunda kalmıştı. 
Bizdeyse 141 ve 142. maddeler soyut düşünceyi cezalandıracağını açıkça söyleyecek kadar ileri götürülmüş, DP Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 
1950 'de dediği gibi: 

”,. -Bu memlekette hükümeti temkide kalkışan her vatandaş hakkında en ufak bir itiraz sebebiyle komünist fişi tanzim edilmiş ve bunlar 141 - 142. maddelerden mahkum edilmişlerdir." 

Yine DP'nin Adalet Bakanı Halil Özyörük 1951'de bu maddeler o hakkındaki düşüncesini şöyle ifade etmiştir: 

“Yürürlükte olan kanun... 
çok tehlikelidir. Demokrasi yıkılır, ferdin fikir hürriyeti yıkılır ve 141. maddeye girmeyecek sosyal bir fikir tahayyül etmek dahi mümkün olmaz." 


Sonuç 


Bugün DP'nin devamı olduğunu söyleyenler, aradan geçen yirmibeş yılı aşkın zamana rağmen, bir Halil Özyörük bile olamıyorlar. Tam tersine, Mussolini faşizminin kalıntısı 141 ve 
142. maddeleri inatla savunarak, despotluk özlemlerini, "Demokrasi maskesiyle örtme yolunu tutuyorlar. «+ 

Öyle de olsa gitgide güçlenen anti-faşizm rüzgarı 141 ve 149" 


bi tarihin çöp sepetine atacakır. 


Bu yazıda Halil Çelenk'in 141 
142 üzerine ve Çetin Özek'in 
141-142 adlı eserlerinden yararlanılmıştır. 

BİTTİ 


Millet Meclisinde... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


bir tek komisyonda ele alınarak incelenmesini istediler 


CHP adına konuşan sözcüler: ise AP'nin bu önerisinin bir taktik olduğunu Demirel ve Ecevit hakkındaki dosyaların ayrı ayrı komisyonlarda ele alınarak incelenmesini ve Demirel hakkındaki mobilya dosyasını  inceleyen komisyonun görev 


* ee .. 

Hilmi İşgüzar... 
(Baştarafı 1. sayfada) oylamasından sonraya 

bıraktığı öğrenildi. 
Akşam üstü saat 18. 
30'da Ecevit'in TBMM' 
deki makam odasında ya- 


pılan toplantıya Sükan ve Korkut dışındaki 
CHP'li olmayan bütün 


bakanların katıldığı görüldü. 

Hilmi İşgüzar, toplantıdan çıkarken istifa edip etmeyeceği yolundaki bir soruya, "Şimdilik böyle birş şey yok" karşılığını verdi. 

Toplantıda Bakanların İşgüzar'dan Hükümet ve CHP'yi Oo sorumluluktan kurtarmak için istifasını istedikleri, İşgüzar'ın bunu esas olarak olumlu karşıladığı, ancak sabaha kadar düşünmek için süre istediği öğrenildi. 

Yeni bir gelişme olmadığı takdirde İşgüzar'ın bu sabah istifasını açıklaması bekleniyor. 

İstifa etmesi halinde İşgüzar hakkında güven oylamasına gidilmeyecek. 


252554 


No: 16, Tel:103 42 Tel 


0611 437 595 


süresinin bir ay daha uzatılmasını istediler, 

Arkasından yapılan oylamada çoğunluk bulunduğu saptandı. Bundan sonra yapılan oylamada AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in zamanında Maliye ve Ticaret Bakanları hakkında soruşturma yapmak üzere kurulan mobilya komisyonunun görev süresinin bir ay daha uzatılması kabul edildi. 


Doğru, MSP” den istifa etti 


ANKARA (AA) 


MSP Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru partisinden istifa etti. 

Doğru'nun Nizam Partisine girdiği açıklandı. 
Bundanböyle Nizam Partisi Mecliste bir üye ile temsil edilecek. 


Türk metal... 


‘(Baştarafı 1. sayfada) 


sı ile Sahte TKP'lilerin yönetimindeki Maden-İş Sendikası yöneticileri, uzun bir süredir Seydişehir'de karşılıklı kışkırtmalarda bulunuyorlardı. 
Nitekim 28 Mayıs günü 
Türk Metal yöneticilerinin kışkırttığı komandoların saldırısıyla Seydişehir'de kanlı olaylar yaşanmış ve sokağa çıkma yasağı konmuştu. 


YURTDIŞI BUROLARI 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 

M 60 


FRANSA 
95, Rue de la 
Jonguiere 


75017 Paris 


BELÇİKA 
188 ruc 
Josaphat, 


Tel 
6472120 


1030 Biüxelleş 


Bazı bağı 
(Baştarafı 1. sayfada). 


TEREDDÜTLER 

İşgüzar hakkındaki gensoru görüşmelerinin başlamasına 24 saat kala bazı bağımsızların İşgüzarı destekler bir tavır almaktan çekinerek oylamaya katılmama niyetinde oldukları bidirildi. 
Bu arada Başbakan Yardımcısı Sükan da dahil olmak üzere bazı bakanların bu konuda tereddütleri olduğu bildirildi 

CHP grubunda da bazı milletvekillerinin parti yöneticileriyle görüşerek bu sorunun çözümü için İşgüzar'ın kendi isteğiyle bakanlıktan ayrılması için ikna edilmesini talep ettiklerini belirtiliyor. 

Öte yandan CHP yöneticileri dengeyi sağlamak için muhalefet partilerinden üyeleri veya buraya yakın bazı bağımsızların da oylamaya katılmamalarını sağlamak için temaslar yaptıkları ifade edildi. 


Öte yandan Mardin 
Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz yolsuzluk karşısında susmanın olanaksız olduğunu, ancak bundan sonra gelecek hükümetin nasıl bir hükümet olduğunu bilemediginden büyük bir ihtimalle Cumartesi günkü oylamada çekimser oy kullanacağını bildirdi. 

Bugünkü görüşmenin sonunda Anayasanın 89, maddesi uyarınca gerekçeli bir güvensizlik önergesi verilebileceği gibi, 


İSVEÇ 
Gürgün 
Duvgrand 5'A 
1 tr. 17236 
Dundbyberg 
Tel: 


08/296628 


HOLLANDA | 


Bildstr. 53 
Utrecht 
Tel 
314761 


msızlar... 


hükümet de güven oyu isteyebilecek, Güven veya Güvensizlik oylaması sadece İşgüzar hakkında olabileceği gibi, "müteselsil sorumluluk" nedeniyle bütün Bakanlar Kurulu hakkında da istenebiliyor 


500 tarım işçisi 


(Baştarafı 1, sayfada alacaklarını bilmiyorlar. 
DİRENİŞ NASIL 
BAŞLADI 
Sarıkemer'deki pgmuk 
işçilerinin direnişi 200 
kadar yerli işçinin işe çıkmaması yla başladı. 
Bunun üzerine çevre tarlalarda çalışan işçiler de işi brraktılar, Böylece sayısı 500'ü bulan tarım işçileri yakın köylerden Avşar'lı işçilerin ve Söke dışından gelen işçilerin de desteğini sağlayınca direniş bütün ovaya yayılma eğilimi göstermeye başladı. Bunun üzerine toprak sahipleri ve dayıbaşılar Sarıkemerli işçilerle görüşerek anlaşma sağlamaya çalıştılar. Bu arada büyiik toprak sahiplerinin baskısıyla jandarma köye kuvvet yığarak kahvelerde arama yaptı. İşçilerin "Biz asgari ücret altında çalıştırılırken, buna göz yuman kaymakam, direnişi kırmak için jandarma yolluyor" diyerek tepki gösterince Söke Kaymakamı Doğan Ünlüsoy 
"bazı işçilerin işe gitmeleri zorla önleniyor." 
« İhbar aldıklarını bunun için jandarma gönderdiklerini"' öne sürdü. 


ABONE LERETLERÌ 
Yurtdışı 


İSVİÇRE Yurtiçi 


Saylık BUN bayık “GY IL 
Val FOO ÇA 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel. 

3421 72 


Demirel ve Amerika 


(Baştarafı 1. sayfada) 
gımlı hükümetlerinden biriydi. O yılların Cumhurbaşkanı Celal Bayar "Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız." diyerek, bu durumlarını dile getiriyordu. Demirel de Adalet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunda o yılların Amerikan Cumhurbaşkanı Johnson'laçektirdikleri resim leri dağıtıyor ve bu ülkenin yöneticilerinin kendisiyle ilgili övücü sözlerini aktarıyordu. Demirel, Gümüşpala öldüğünde hiç hesapta yokken bir günde o zamanki Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bilgiç'i yenilgiye uğratmıştı. O zaman bu bir gün içinde kazanılan zaferin Amerika'nın desteğiyle gerçekleştiğinde hemen herkes, hemfikirdi. 

Amerika'ya böylesine bağımlı bir siyaset adamına ne olmuştu da bu sözleri edebiliyordu. 
Daha düne kadar Amerikan emperyalizmine karşı mücadele edenleri cezaevlerine dolduran Demirel bu sözleri neden söylüyordu veya söyleyebiliyordu? öfkelenerek bunları söylemiştir. Aslında birçok konuda hala bu süper devlet- 


le içli dışlıdır. O, aynı zamanda Amerikancıların Türkiye'deki çaresizliğini dile getirmektedir . 

Demirel'in bu sözleri son yıllarda dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan bir gerçeği yansıtıyordu. Ameria güç kaybetmekte ve itibarını yitirmektedir. Daha düne kadar Sam Amcanın önünde diz çökenler bu yüzden ona kafa tutabiliyorlardı. Bugün Türkiye'de Amerikancı damgasını yemek en istenmeyen bir sıfat haline gelmiştir, Düne kadar Amerikalılarla dostluğu bir övünç vesilesi yapanlar, şimdi onlardan uzak durma- ya özel bir önem veriyorlar. İşte Demirel'in sözleri de bu gelişmenin iyi 

Adalet Partisi Genel Başkanlihın » Christopher'e söyledikleri "Amerika ülkemizde hızla tırmaniyor"' diyenlere de bir cevap olmaktadır. 
Türkiye'de bir olay olsa hiç düşünmeden "CIA parmağı var, bunu yapsa yapsa CIA yapar" diyenlere de bir uyarıdır. 

Amerika'nın Türkiye'de her istediğini yapabildiği günler artık geride kalmıştır. Dünya halkları ve halkımız bu süper devletin. ağalığını yürüttükleri mücadeleyle sarstılar ve gücüne ağır darbeler indirdiler. İşte bu yüzden Demirel bile onlara kafa tutabiliyor, "kendi işinize bakın" diyebiliyor. 

Biz Demirel de dahil ülkemizdeki herkesin Amerikan emperyalizmine karşı mücadele etmesini dileriz. Gerçekten de Türkiye dışardan gazellerle idare edilmez 

Aydınlık yıllardan beri Amerikan emperyalizmine karşı yürütülen mücadele içinde doğmuştur. Bugün yükselen emperyalist Sovyetler'e kararlılıkla karşı çıkabiliyorsak, bunda bu tutumumuzun büyük payı vardır. Dün Amerika yla kararlı mücadele edenler bugün iki süper devlete karşi da gözlerini kırpmadan saflarını alabiliyorlar, ya 

Ancak Demirel'in Amerika'ya bu karşı çıkışının «esas - nedeni « anti-emperyalizm değildir. Demirel, Amerikan yönetiminin kendi iktidar hesaplarından yana tutum almadığına öfkelenerek bunları söylemiştir. Aslında bir çok konuda hâlâ bu süper devletle içli dışlıdır O, aynı zamanda Amerikancıların Türkiye'deki çaresizliğini dile getirmektedir. 

Amerika'ya bu sözleri söyleyen Demirel, iş Sovyetlere gelince değişmekte, kahraman edasından eser kalmamaktadır. Ona göre,Sovyetlere çatmak hassas bir iştir. Moskova Radyosu ve Brejnev hemen hergün Türkiye'nin içişlerine karışan sözler söylüyorlar. Fakat Demirel'in bunları hedef alan bir cesur tutumunu henüz görmedik.O, Yeni Çarlar'dan gelen tehditler karşısında sessiz kalmaktadır. 

Demirel'e "'kim bu adam?'" dedirten, artan 


cadele azmidi 


Ecevit: 


(Baştarafı 1. sayfada) lararası görüşmelerin hazırlıkları sürerken, Ankara'ya gelen Denktaş temaslarına başladı. Konuyla ilgili diğer gelişmeler ise, Carter'in 
ABD Kongresine sunduğu rapor ve Waldheim' 
in özel temsilcisi Pohl' 
un temasları oldu. 

Başbakan Bülent Ecevit, Kıbrıs sorununa çözim bulmanın tek yolunun toplumlararası zörüşmeler olduğunu söyledi. 
Önceki gece Ankara'ya gelen ve Kıbrıs'ta 15 Hazian'da başlayacak top- 


lumlararsı görüşmeler konusundaki temaslarına başlayan Kıbrıs Türk 
Toplumu Lideri Rauf Denktaş'ı kabul eden 


Ecevit, sorunun uluslararası toplantılarda ele alınmasının olumsuz etkiler yaratacağını savundu. 

Ecevit son olarak, Lefkoşe'de Denktaş'la Kipriyanu arasında yapılan görüşmelerde iki toplumun da bunu tehlikeye düşürücü bir tutumdan kaçınacaklarına dair aldıkları ilke kararının kendisini umutlandırdığını söyledi. 

Ecevit, "çözüm için tek koşul artık konunun başka platformlarda ele 


alınmasını zorlamaktan vazgeçmektir. Türk tarafı daima asıl plat- 


formda kalmıştır. Yu- 
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Sovyet tehditi ve gerileyen Amerikan hegemonyasıdır. Ancak Türkiye'nin geleceğini tayin edecakolan Ecevit ve Demirel'i de değiştirecek güç halkımızın emperyalizme karşı direnme ve mü- 


Sorun iki... 


nan tarafında aynı tutum içindedir." 


DENKTAŞ'IN 
KONUŞMASI 
Toplumlararası görüşmelerin. başlamasından önce Türkiye'ye gelme ihtiyacını duyduklarını söyleyen Denktaş, şöyle 

devam etti: 


"Dava Kıbrıs Türk toplumunun  örgürlük davasıdır. Türkiye'nin 


garantilediği bir özgürlük davasıdır. Bir can ve mal güvenliği davasıdır. Herşeyden önce Kıbrıs'ın iki ulusal toplumlu bağımsızlığının korunması davasıdır. 


CARTEN'İN RAPORU 


ABD Cumhurbaşkanı 
Carter Kıbrıs hakkında iki ayda bir Kongreye sunduğu raporda, görüşmelere 15 Haziranda yeniden başlatılması kararını, "Adaletli ve kalıcı bir Kıbrıs çözümüne doğru nihayet gerçek bir gelişmenin sağlanabileceği umudunu açık tutan önemli bir karar" olarak niteledi. 


Waldheim'in Kıbrıs özel Temsilcisi Pohl, dün Lefkoşe'de, toplumlar = arası görüşmelerdeki 
Rum Toplumu Temsilcisi Yuannidis'le ilk görüşmesini yaptı. 
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DURDU GÜLER: "Ahmet Yıldız ve Kemal Yıldız'a üzerlerinde bu- 


lunan elbiselerin çıkarttırdıkları, sanık Faruk Doğrubakan ve Durdu Güler'in Ahmel Yıldız'a ellerindeki tüfeklerle ateş ettikleri, göğsünün çeşitli yerlerine isabet eden kurşun yaralarının meydana getirdiği iç kanama sonu Ahmet Yıldız'ın olay yerinde öldüğü..." (idd.s.148) 


# 


Ni iy AN $ i LÄ MÜFTÜ HALİL BİLGİNER: "Beşinci Zırhlı Tugay Komutanının emri ile Emekli Müftü Halil Bilginer'e halkın dağılmasını temin için anons aracı ile yatıştırıcı konuşmalar yapma görevinin verildiği, sanığın MUHTAR MEHMET YEMŞEN: "Saldırganların başında bulunan Muh araçla halk arasında dolaşarak kendisine verilen görevi saptırıp halka 'Kahraman kardeşlerim, bu olayı siz baştar Mehmet Yemşen'e 'Ne yapıyorsunuz? Çocuklarım ne olacak?' diye soran Ma- (o latmadınız, kızıl komünistler evlerımıza işkence ettiler, onların silahları alınana kadar devam edeceğiz, biz zaviş Topluya sanık muhtarın 'Karaoğlana kurban kesiyoruz, çocuklarını o besler" o manında kafası kopası zenginlere halkim katili olacaksınız, bize yardım ediniz dedik dinletemedik, hastaneler 


diye cevap verdiği 'Karaoğlan kim ?'sorusuna da 'Ecevit' şeklinde cevap verdiği... ölü yaralı dolu, yaralanmayın vurun kırın" şeklinde halkı suç işlemeye tahrik ve teşvik edici maksatlı konuşsaptandı" malar yaptığı..." (idd.s.149) 


r------------—----— 


HAKİMLER 


Ö.Kenger 
M.Leblebici 


: MILCAN GOK: İddianame sayfa 134'de şöyle deniliyor: "Sanık 


Milcan Gök'ün Ökkeş Akkuş'un evinde yapılan toplantıya katılıp bu toplantıda alınan karar uyarınca kendisine ait odun ambarından saldırganlara sopa dağıttığı 


kendisinin de öldürme olayına bizzat katılıp bu olayların faili olduğu anlaşılmıştır." 


Az sayıda 
Jandarma 


| Tutukduzlar 
[i 


POL-BIR BAŞKANI MUHAMMED DEMİRBAŞ: MHP yanlısı Polis Birliği Derneği'nin Kahramanma- MG YE RURSUZ 


Sanıkların çıkış kapısı 


MUSTAFA YILDIZ: “Sabah namazı sırasında, Bağlarbaşı Camiinde 


çok sayıda sopalı kişilerin görüldüğü, sanık imam Mustafa Yıldız'ın sünneti kıldırmadan, farz'ı kıldırdıktan sonra ayağa kalkıp 'Burada kılınan namaz caiz değildir. 
memleketimizi ebu cehilciler ve imansızlar işgal ettiler, Cumu günü Ulucamiyi yak tılar, başımızda komünist ve imansız bir hükümet var bütün din kardeşlerimiz hü kümete ve komünistlere, dinsizlere karşı ayaklanmalıdır, çevremizde bulunan Alevi ve CHP'li Sünni imansızları lemizliyeceğiz' şeklinde konuştuktan sonra, camaalin dışarıya fırlayıp sokağa döküldüğü. . . (idd.s.143) 


raş Şube Başkanı Muhammet Demirbaş'da olaylara karışmaktan yargılanıyor. Demirbaş, eski polis ve Pol-Bir yöneticisi idamla yargılanan Fuat Şerementi'i kaçırmaya teşebbüs etmiş. 


Kenger ve Leblebici’ nin kaçma planı 


Ökkeş Kenger ve Mehmet Leblebici davanın 1 ve 2 numaralı sanıkları olarak oturdukları salonun en önündeki yerlerinden ayrılarak tutuklu sanıkların en arka,tutuksuzların ise en ön kısmına geldiler. Tutuksuz ve tutuklu sanıkları birbirinden ayıran tek özellik yakalarında taşıdıkları kartta “tutuklu” ve “tutuksuz” kelimesinin bulunması. Bütün sanıklar aynı tuvalete götürülüyor ve tutuksuz sanıklar buradan salon dışına da çıkabiliyorlar. Kenger ve Leblebici tutuksuz sanıklar arasına karışarak dışarı çıkmak İsterken son anda farkedildiler. 


pm m 


GİZLİ TOPLANTIYA KATILDI: 


Şevket Ünal. 293 nolu sanık. İddianame sayfa ELİNDE i 130'da hakkında şöyle deniliyor: Yenimahalle ve H P Sakarya Mahallesi olaylarının teşvik ve tahrikçisi TÜFEK VARDI: ù olan 20-30 kişilik bir grubun cuma gecesi yaptığı ; De d ES ? E toplantıya... Şevket Ünal'ın da katıldığı, cumar- , (Sanık Mehmet Yelboğa 'nın i — Meğri Y iesi günü yapacakları eylem konusunda karar aldık- elinde tüfekle katliama katılıp bu M İRZA DOĞAN: POLIS MEVLUT CO KUN: ları Alevi olarak tanınan kişilerin evlerinin saptan- mahalledeki olaylara sebebiyet I : (478) “sanık Mirza Doğan'ın yanında bulunan $ . Polis Mevlüt Coşkun, dığı, silah, dinamit gazyağı ve sopaların nasıl temin verenlerin başında yer aldığı. . . 8-10 kişiye hitaben Solculara vurun, sizi polis durdurursa dönün polisi vurun, as katliama karışan kişileri polislik görevinden yararlanarak kaçırma- ve muhafaza edileceği olay sırasında nasıl dağıta- tespit edildi. " (iddianame sayfa ker durdurursa dönün onu da vurun'şeklinde konuşarak halkı tahrik ve teşvik et 


tiği “(idd.s.142). 


ya çalışmaktan yargılanıyor. lacağının kararlaştırıldığı saptanmıştır." 136) 


